
​Oosterkerk, 31 december 2025,​
​om 19.30 uur​

​Avondgebed op Oudejaarsdag​

​Orgelspel​

​Welkom​

​Stilte​

​De kaarsen op tafel worden ontstoken​

​Wij gaan staan​
​Openingstekst​

​v:​ ​Nu de avond valt,​
​a:​ ​LAAT UW LICHT ONS LEIDEN!​
​v:​ ​ontvonkt de vlam van uw nabijheid,​
​a:​ ​LAAT UW LICHT ONS LEIDEN!​
​v:​ ​een vuurkolom het duister door​
​a:​ ​LAAT UW LICHT ONS LEIDEN!​
​v:​ ​en van de nieuwe dag ons teken.​
​a:​ ​LAAT UW LICHT ONS LEIDEN!​
​v:​ ​In de lichtkring van uw liefde verzameld,​
​a:​ ​LAAT UW LICHT ONS LEIDEN!​
​v:​ ​nu hier de avond valt, zingt ons de stilte uw naam ter eer.​
​a:​ ​LAAT UW LICHT ONS LEIDEN!​

​Avondlied​ ​Lied 246b: 1, 2, 3 en 5​​De maan is opgekomen​
​Wij gaan zitten​

​Psalmgebed met Psalm 150​

​Lezing​ ​Psalm 150 (NBV21)​
​Zingen​ ​Lied (psalm) 150​

​Lezing van Lucas 2: 25-32​​(De lofzang van Simeon,​​NBV21)​

​Zingen​ ​Lied 159a​

​Overdenking​

​Orgelspel​

​Zingen​ ​Lied 511: 1, 2, 5, 6 en 7​



​-​​2​​-​
​Door goede machten trouw en stil omgeven​

​Gebeden​
​−​ ​Avondgebed van Dietrich Bonhoeffer​
​−​ ​Voorbeden, telkens eindigend met het zingen van​​lied​​256​

​(Nederlandse tekst).​
​−​ ​Stil gebed​
​−​ ​Gezamenlijk Onze Vader​

​Slotlied​ ​Lied 90a​ ​God, die droeg ons voorgeslacht​
​Allen: 1 en 6, vrouwen: 2 en 4, mannen: 3 en 5​

​Zegenbede​
​v:​ ​Nu hier de avond valt​
​g:​ ​LAAT UW LICHT ONS LEIDEN,​

​WEES ONZE VREDE!​
​v:​ ​Nu wij de nacht ingaan, maar leven in het licht,​
​g:​ ​WEES ONZE VREDE!​
​v:​ ​Laat uw aangezicht opgaan als de zon,​
​g:​ ​WEES ONZE VREDE!​
​v:​ ​Zegen ons en wie ons na staan met het licht van uw ogen!​
​g:​ ​LAAT UW LICHT ONS LEIDEN,​

​WEES ONZE VREDE!​
​v:​ ​In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.​
​g:​ ​AMEN.​

​Bij de uitgang wordt uw gave gevraagd​

​Voorganger:​ ​Ds. Hans Tissink​
​Organist:​ ​Leo van den Boomgaard​
​Ouderling:​ ​Bert Letwory​

​EEN GOEDE JAARWISSELING GEWENST!​


