
​Adventskerk Zwolle-Zuid, Eeuwigheidszondag​

​Gedachtenis van de overledenen​
​23 november 2025 om 10:00 uur​

​Thema:​ ​Koester de namen​

​VOORBEREIDING​
​Gelegenheid om na binnenkomst een kaarsje aan te steken bij de​
​gedachteniswand​

​De cantorij zingt enkele liederen uit Taizé​
​- Mon âme se repose (Lied 62b)​

​vertaling: In vrede komt mijn ziel tot rust bij de Heer. Van Hem wacht ik​
​mijn heil. Ja, alleen God is bron van heil en vrede: in Hem rust mijn ziel.​

​- Als alles duister is (Lied 598)​
​- Jésus le Christ (Lied 20 uit Liederen en gebeden uit Taizé)​

​vertaling: Jezus, U bent het licht in ons leven: laat nimmer toe dat mijn​
​duister tot mij spreekt. Jezus, U bent, het licht in ons leven, open mij voor​
​uw liefde o Heer​​.​

​Woord van welkom​
​De kaarsen op de tafel, die Woord en Wereld symboliseren, worden​
​aangestoken​

​Stilte​
​Aanvangslied​ ​Lied 221: 1 en 2 (zo mogelijk staande)​
​Bemoediging en drempelgebed​​allen staan​
​v:​ ​Onze hulp is in de Naam van de Heer​
​g:​ ​DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.​
​v:​ ​God, laat Uw oog op ons rusten als de dood zich alom breed maakt​
​g:​ ​DOE ONS HERLEVEN, HEER.​
​v:​ ​Neem ons leven in Uw hand als het donker ons beangstigt.​
​g:​ ​DOE ONS HERLEVEN, HEER.​
​v:​ ​Vul ons met vertrouwen als ons hart onzeker is.​
​g:​ ​DOE ONS HERLEVEN, HEER.​
​v:​ ​Laat Jezus Christus voor ons zijn een licht van leven dat ons wenkt.​
​g:​ ​DOE ONS HERLEVEN, HEER. AMEN.​
​Aanvangslied​ ​Lied 221: 3​

​(We gaan weer zitten)​
​Kyriegebed​ ​eindigend met​
​Kyrie- en Gloriahymne​​Lied 299e​

​Groet​
​v:​ ​De Heer zal bij u zijn!​ ​g:​ ​DE HEER ZAL U BEWAREN!​

​Gebed van de zondag​
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​DE BIJBEL OPEN​
​1​​e​ ​Schriftlezing​ ​Psalm 46 (uit: 150 Psalmen vrij,​​Huub Oosterhuis)​
​Zingen​ ​Lied (psalm) 46 cantorij: 1, allen: 2 en​​3​
​2​​e​ ​Schriftlezing​ ​Matteüs 11: 25-29 (NBV21)​
​Zingen​ ​Lied 734,​​Beati voi poveri,​​cantorij en gemeente​
​Preek​
​Zingen​ ​Lied 728, solozang, koor en gemeente​

​GEDACHTENIS VAN WIE ZIJN VOORGEGAAN​
​Wij gedenken​​(staande)​​stilte​ ​Wij gaan weer zitten.​
​Inleidende woorden​
​Zingen​ ​Lied 199,​​Koester de namen​​(cantorij en gemeente)​
​De namen van de overledenen worden genoemd​
​Bij iedere naam wordt een lichtje ontstoken. Tenslotte ook een lichtje voor​
​wie in het afgelopen jaar zijn overleden maar die we niet bij name kunnen​
​noemen. Hierna gaat ieder zo mogelijk staan.​
​Stilte​
​Allen zingen​ ​Lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’​
​Ieder gaat weer zitten​

​GEBEDEN EN GAVEN​
​Diaconale en pastorale mededelingen​
​Gebeden​ ​-​​Dankgebed en voorbeden, met telkens​​Lied​​368j​​‘Heer, hoor​

​ons bidden, laat komen uw rijk’​
​- Stilte voor persoonlijk gebed​
​- Gezongen ‘Onze Vader’​​Lied 369b​

​Inzameling van de gaven​
​1​​e​ ​collecte: Diaconie, 2​​e​ ​collecte: Kerk, 3​​e​ ​collecte:​​Onderhoud kerkgebouwen​
​ZENDING EN ZEGEN​
​Slotlied​​(staand)​ ​Lied 315​
​Zending en zegen​​zingend beantwoord met (vierstemmig)​

​Uitleidend orgelspel​
​Iedereen is welkom in zaal 2 om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk koffie of​
​thee te drinken​
​Voorgangers:​ ​Ds. Nelleke Eygenraam en ds. Hans Tissink​
​Ouderling:​ ​Bert Haaksma​ ​Diaken: Henk Mak​
​Organist/pianist:​ ​Ton Lans​ ​Fluitist: Antonet​
​Dijkstra​
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​Cantorij o.l.v.​ ​Johannes Dijkstra​ ​Koster: Anneke Tuit​

​Medewerkers ontvangst en medewerkers beeld en geluid​


