Zondag 23
- Josterkerk maart
@ Protestantse Wijkgemeente Derde Zondag
in de
40-dagentijd
Oculi: Mijn ogen zijn op U gevestigd
voorganger: ds. Iemke Epema
organist: Leo van den Boomgaard
viool: Nienke la Roi
piano: Joke van der Zee
lector: Nel vd Maden




VOORBEREIDING

Inleidend viool- en pianospel: I Don’t Know
How to Love Him (Jesus Christ Superstar)

Woord van welkom
De kaarsen worden aangestoken

Kind:

Een boom die nog geen vruchten geeft
blijft staan, zodat hij bloeit en leeft.

Je krijgt de kans, je hebt de tijd -

dat is hoe God naar mensen kijkt.

Allen:

Een nieuwe dag, een nieuw begin
van hoop en van verwondering.
Het is weer licht, kijk om je heen:
God laat de mensen niet alleen.

Intochtslied (staande): Lied 25a vs 1

Bemoediging en drempelgebed

v: Onze hulp is in de naam van de Heer
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: God onze ogen richten wij op U

a: ZIE ONS AAN



v: Richt ons op, stuur onze voeten

a: DOE ONS GAAN OP UW WEG
AMEN

Zingen: Lied 25a vs 2

Kyriegebed afgesloten met 299e

SCHRIFT

Gebed bij de opening van de Schrift

Liturgische schikking

Met de kinderen

Zingen: Lied 218 vs 1 en 3

Eerste lezing: Ex 6 vs 2 t/m 8

Zingen: Lied 542 vs 1,2, en 3

Evangelielezing: Lucas 13 vs 1 t/m 9

Zingen Lied 845 vs 1 en 3

Overdenking

Muzikale meditatie Cantique de Jean Racine -
Gabriél Fauré



Zingen Lied 841
GEBEDEN EN GAVEN
Aandachtsboek

Dankgebed, Voorbeden, met gebedsrefrein
368d, Stil gebed, Onze Vader

Mededelingen
Inzameling der gaven

Slotlied: Lied 418

Uitleidend orgelspel



