Honden in de Bijbel
Welkom en kaarsen

Gedicht Honden(en)Moeder

De moeder

Mijn hond heeft, hijgend in de nacht,
haar eerste nest gekregen:

ik zie rondom de moedervacht

een glinsterend bewegen.

En feilloos doet ze alle werk

dat niemand haar heeft aangeleerd.
De dag breekt aan,

ik wik en weeg.

Het lot was tegen hen gekeerd,

en toen de moeder aarzelend

het nest een ogenblik verliet,

nam ik een zak,

een jute zak

en dacht: “Wat blind is ziet mij niet.”
Zij zag mij wel

naar 't water gaan

en keek mij zo verwonderd aan.
Mijn vrouw heeft, hijgend in de nacht,
ons eerste kind gekregen;

de hond ligt bij de wieg op wacht

en luistert naar 't nieuw bewegen.

O nee, ze doet het kind geen kwaad,
ze ligt daar alle dagen,

maar gromde toen de vader voor
het eerst zijn kind wou dragen.

J.M.W. Scheltema (1921-1947)
uit: Chansons, gedichten en studentenliederen (1948)

Aanvangslied : Psalm 22 : 2 regel 1 ...Nochtans wordt Here
Groet

Psalm 22 : 4

Kyrie gebed

Psalm 22 : 7 en 8



Glorialied : Psalm 22 : 9 en 10
Waar het over gaat, honden in de Bijbel

Kindermoment, verhaal
Kinderen gaan naar eigen ruimte

Lied : zingenderwijs 10, bewaar ons bij uw heilig woord
Honden in de Bijbel deel1 : Honden
Lied psalm 59 : 1,3,6,7

Lezing : Marcus 7 : 24-27 en/of Mattheus 21: 21-26 (basisbijbel)

De vrouw uit Tyrus

Jezus vertrok en ging naar het gebied van Tyrus en Sidon. Daar ging Hij een huis
binnen. Hij wilde niet dat iemand wist waar Hij was. Maar de mensen kwamen er
toch achter. Al gauw hoorde een vrouw ervan dat Hij daar was. Ze had een
dochtertje dat in de macht was van een duivelse geest.

Ze kwam naar Hem toe en liet zich voor Hem op haar knieén vallen. Deze vrouw
was een Griekse, geboren in Syro-Fenicié. En ze vroeg aan Hem om de duivelse
geest uit haar dochter weg te jagen. Maar Hij zei tegen haar: "Het is niet goed
om het brood van de kinderen aan de hondjes te geven. Eerst moeten de
kinderen genoeg hebben gegeten."

De Kananese vrouw

Jezus vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. Daar kwam een Kananese
vrouw naar Hem toe. Ze riep: "Heer, Zoon van David, help mij alstublieft! Er zit
een vreselijke duivelse geest in mijn dochter!" Maar Jezus zei geen woord tegen
haar. Zijn leerlingen kwamen naar Hem toe en zeiden: "Heer, stuur haar weg,
want ze loopt achter ons aan te zeuren." Toen zei Jezus tegen haar. "Ik ben alleen
gestuurd naar de verdwaalde schapen van het volk Israél." Maar ze kwam
dichterbij, liet zich voor Hem op haar knieén vallen en zei: "Heer, help mij!" Maar
Hij antwoordde: "Het is niet goed om het brood dat voor de kinderen is, voor de
hondjes te gooien



Honden in de Bijbel deel 2 : Jezus
Zingenderwijs 180 : Zij komen in de vreemde aan

Mattheus 15 : 27, 28

Maar ze antwoordde Hem: "Dat is waar, Heer, maar de hondjes eten toch onder
de tafel de kruimels op die de kinderen laten vallen?" Hij zei tegen haar: "Omdat
je dit hebt gezeqgd, zeg lk: Ga naar huis. De duivelse geest is uit je dochter
weggegaan." Toen ze thuis kwam, lag het kind gezond in bed. De duivelse geest
was uit haar weqg.

Marcus 7 : 28-39

." Toen zei ze: "Dat is waar, Heer, maar de hondjes eten toch de kruimels op die
van de tafel van hun meesters vallen?" Toen antwoordde Jezus haar: "Vrouw, wat
heb jij een groot geloof! Je zal krijgen wat je hebt gevraagd." Vanaf dat moment
was haar dochter gezond.

Honden in de Bijbel deel 3 : De vrouw, de moeder
Zingenderwijs 180 : couplet 3

Honden in de Bijbel deel 4 : En nu wij.....
(overlijden)

Gebeden afgesloten met lied 1006

Mededelingen

Collecte

Kinderen komen terug

Verhaaltje ?

Slotlied : Zingenderwijs 155



Slotlied Wie geeft ons kracht en nieuwe zin Zingenderwijs 155
(mel lied 68, 'God zij geprezen met ontzag’)

Zegenbede

Bless the Lord my soul



