
 

zondag 14 september2025 
Adventskerk-Oosterkerkgemeente 

Startzondag, morgengebed  
10:00 uur in de Adventskerk 

 
Stilte tijdens inleidend orgelspel 
 
Woord van welkom en aansteken van de kaarsen 
Ieder gaat - zo mogelijk - staan 
 
Bemoediging en drempelgebed 
O: Eeuwige, onze God 
 Wij die U nooit hebben gezien, 
Allen: ZIE ONS HIER STAAN. 
O: Wij die van U hebben gehoord, 
Allen: HOOR GIJ ONS AAN 
O: Uw naam is dat Gij mensen helpt, 
Allen: WEES ONZE HULP 
O: en dat Gij alles hebt gemaakt, 
Allen: MAAK ALLES NIEUW 
O: en dat Gij ons bij name kent; 
Allen: LEER ONS U KENNEN 
O: die Bron van Leven wordt genoemd, 
Allen: DOE ONS HERLEVEN; 
O: die hebt gezegd: Ik zal er zijn, 
Allen: WEES HIER AANWEZIG! 
 
Morgenlied (staand) 275: 1 t/m 5 Heer, onze Heer hoe zijt Gij aanwezig 

Hierna gaat iedereen zitten 
 
Psalmgebed Psalm 98  (Huub Oosterhuis, uit 150 psalmen vrij) 
Genoeg gezongen voor Hem. 
Nieuwe gezangen genoeg. 
Nu wil ik een wonder. 
 
Twee handen die boeien slaken 
twee armen om mij heen. 
Nu wil ik Hem eindelijk zien: 
twee armen heen om alle volken 
zijn rechterhand genezend 
zijn linker uitdelend water en brood. 
 
Plotseling staat voor de ogen der mensheid 
een reddende engel 
en heerlijkheid van nieuw begin 
straalt van hem uit - 
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nu klinken tonen die nooit eerder klonken 
hemelse harpen, bronzen klokken van zon. 
 
Nu zingen ook de wereldzeeën mee, 
in alle talen daveren de bergen, 
klappen en fluiten rivieren, 
trompettert heel de kosmos eensgezind. 
 
Want morgen zal komen de Komende 
want heden is Hij geboren - 
en recht zal Hij spreken 
recht recht dat niet kromtrekt. 
Verheffing van alle vernederden, 
op aarde vrede. 
 
Orgel- of pianospel 
 
Inleidende woorden 
 
Brieflezing uit Galaten 5 (NBV21) 
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet 
om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde, want 
de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 
De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar 
iets tegen heeft. 
 
Zingen 841: 1 en 2 Wat zijn de goede vruchten 
 
Pastorale en diaconale mededelingen 
 
Gebeden met gezongen Onze Vader 369b  
 
Zending en zegen (staand), eindigend met zingen 425 Vervuld van uw 
zegen 
 
Collecten bij de uitgang 
 1. Het werk van de Zwolse diaconie 
 2. Protestantse Gemeente Zwolle 
 3. Van alles wat we doen in de Adventskerk-Oosterkerkgemeente  
 
 
Voorganger: Nelleke Eygenraam  
Ouderling: Marja Kox  
Diaken: Marjan Wijnands 
Organist: Jeroen van der Scheer  
Medewerkers ontvangst 
Medewerkers beeld en geluid 


