
 

zondag 14 december 2025 
Adventskerk-Oosterkerkgemeente 

‘Gaudete’ - Verheug je! 
derde zondag van Advent 

10:00 uur in de Adventskerk 

 
BINNENKOMEN 
 
Stilte tijdens inleidend orgelspel 
 
Woord van welkom 
 
Aansteken van de kaarsen op de tafel en de derde Adventskaars  
 
Adventslied LB 463: 1 t/m 5 Licht in onze ogen - zo mogelijk staand 
 
Bemoediging en drempelgebed  
o: Onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE IS, DIE WAS, DIE KOMT! 
o: Wees blij om de Heer, altijd! 
 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.  
g: DE HEER IS NABIJ! - hierna gaat de gemeente zitten 
 
Zingen Psalm van de zondag  
 LB 432c Antifoon door cantorij ‘Verblijd u nu en altijd’ 
 LB 85 ‘Gij waart goedgunstig’ 1 allen, 2 cantorij, 3 en 4 allen 
 LB 432c Antifoon door cantorij ‘Verblijd u nu en altijd’ 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen LB 463: 6, 7, 8 Kyrië eleison, Christe eleison, Kyrië eleison 
 
Groet 
v: De Heer zal bij u zijn. 
g: DE HEER ZAL U BEWAREN. 
 
Gebed van de zondag 
 
Met de kinderen   Adventsproject ‘De Geluksbezorger’ 
    Projectlied, melodie LB 444 
 
Hoe kunnen mensen stralen? 
Hoe worden mensen blij? 
Wij horen in verhalen 
dat God dichtbij zal zijn. 

De bloemen zullen bloeien: 
een feest in de woestijn. 
En mensen zullen groeien, 
het zal een wonder zijn. 
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DE BIJBEL OPEN 
  
Profetenlezing  Jesaja 35: 1-10 
Zingen  LB 929 Zoals de regen onverwacht cantorij / allen 
Evangelielezing  Matteüs 11: 2-11  
Lofprijzing  LB 339a U komt de lof toe - zo mogelijk staand 
 
Overdenking 
 
Muzikaal meditatief (tekst: Filippenzen 4: 4-8, melodie: Toon Hagen) 
 Verheugt u, verheugt u 
 Verheugt u, verheugt u in de Heer 
 Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. 
 De Heer, de Heer is nabij, 
 Weest onbezorgd. Weest onbezorgd, 
 Laat al uw wensen, al uw wensen bij God bekend worden  
 in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. 
 En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, 
 zal uw harten en al uw gedachten behoeden in Christus Jezus. 
 Verheugt u…   
 
Zingen LB 450 Verblijd U in de Heer 1 cantorij, 2 en 3 allen 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale en pastorale mededelingen, toelichting collecte 
 
Inzameling van de gaven 1. Avondmaalscollecte voor Moldavië 
     2. Het kerkenwerk in Zwolle 
     3. Stichting Plant een olijfboom 
 
Gereedmaken van de tafel 
 
Gebed over de gaven, dankgebed en voorbede met telkens gezongen:  
     LB 368a Kom, Heer, en wacht niet langer 
 
MAALTIJD VAN DE HEER 
 
Nodiging 
 
Beurtspraak  

v: De Heer wil bij ons zijn 
g: HIJ GEEFT ONS HOOP EN VERTROUWEN 
v: Laten we ons verheugen, nu en altijd. 
g: WIJ OPENEN ONS HART VOOR DE HEER 
v: En zeggen Hem dank. 
g: WIJ LEVEN IN ZIJN HOEDE. 
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De cantorij zingt ‘De tafel der armen’ (t: Huub Oosterhuis/ m: Antoine 
Oomen) 
 Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,  
 onder de hete zon op de akker, 
 heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 
 Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,  
 dat wij elkaar verblijden en doen leven, 
 brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 
 Maar die niets hebben: wie zal hen hieraan deel geven? 
 En is die weelde zwelgen en van niets weten,  
 wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen 
 Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 
 Hij die alles zal zijn in allen, 
 heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 
 
Tafelgebed 
 v: Een weg van vrede ontvouwt zich, 
  het morgenlicht schijnt over wie in het donker zijn. 
  Met Jesaja en Johannes mee  
  zien wij uit naar het licht van uw dag 
  en met allen die door de tijden heen hun hoop vestigden op U 
  zingen ook wij: 
 
Zingen  LB 985 Heilig, heilig, heilig 
 
Tafelgebed (vervolg) 
 v: Om Jezus uw Zoon, 
  liefde in levenden lijve, 
  stem van onze hoop, 
  bron van verwachting en vreugde. 
  Ook vandaag is Hij in ons midden 
  en verbindt Hij ons met zijn overgave. 
   
  Toen Hij het brood nam… 
  En de beker… 
   
  Zend ons uw Geest 
  om van dag tot dag de hoop niet op te geven, 
  uw liefde te vieren 
  en te blijven bidden om uw Rijk van vrede. 
    
Zingen  LB 369b Onze Vader 
 
Vredegroet  we zingen elkaar toe met LB 421 Vrede voor jou  
  v: 1e keer  
  g: 2e keer 
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Delen van brood en beker tijdens muziek 
Door het middenpad naar voren of naar achteren. Brood ontvangt ieder in de 
vorm van een hostie om deze in te dopen in een beker met wijn of 
druivensap: brood uit de hemel, beker van genade. Daarna gaat ieder langs 
een zijpad weer terug naar de zitplaats. Wie slecht ter been zijn ontvangen 
brood en beker op hun zitplaats.  
 
Gebed 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Afscheid van Nelleke - herinnering aan de belofte, eens gegeven 
 
Slotlied LB 807 Een mens te zijn op aarde: 1, 3 cantorij; 2, 4, 5, 6 allen 
 
Woord voor onderweg 
 
Zegen Zingend besloten met 

 
Aandacht voor uitluidend orgelspel  
 
Na afloop van de dienst 
Weet u welkom in zaal 2 waar koffie, thee en limonade wordt geschonken. Er 
is ook iets lekkers bij. Nelleke staat eerst achterin de kerk voor ieder die niet 
gaat koffiedrinken. Daarna loopt ze rond in zaal 2.  
 
 
Medewerkenden 
Voorganger: ds. Nelleke Eygenraam 
Ouderling van dienst: Robert Helder 
Diaken van dienst: Marjan Wijnands 
Andere diakenen en ouderlingen 
Organist: Ton Lans 
Adventskerkcantorij o.l.v. Johannes Dijkstra 
Koster: Henk Tienstra 
Kinderkring, Provider 
Medewerkers ontvangst, beeld en geluid, catering 
En vele anderen! 
 


