
​Viering ; Wijze Willem……..​

​Welkom en kaarsen​

​Lied :  Goedemorgen welkom allemaal  (288)​

​Gebed​

​Bijbellezing : Genesis 1 (basisbijbel) :​

​ En God zei: "Laten We mensen maken, mensen die op Ons lijken. Ze zullen heel​
​erg op Ons lijken. Ze moeten zorgen voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht,​
​het vee, de kruipende dieren en voor de hele aarde."  En God maakte de mens. Hij​
​maakte hem zó, dat hij heel veel op Hem leek. De mens leek heel erg op Hem. Hij​
​maakte een man en een vrouw.  God zegende hen en zei tegen hen: "Krijg veel​
​kinderen, zodat er heel veel mensen komen. Ga over de hele aarde wonen en​
​beheer de aarde. Zorg voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht en de​
​kruipende dieren.  Jullie mogen eten van alle planten, bomen en vruchten.  Maar alle​
​grote dieren, alle vogels en alle kruipende dieren mogen van het gras eten." Dat​
​gebeurde.  En God keek naar alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed. Toen​
​werd het avond en weer ochtend: de zesde dag was voorbij.​

​WIJZE WILLEM AAN HET WOORD en meer …….​

​Verhaaltje  ?  :​ ​Einde huurovereenkomst​

​‘Geachte bewoner van deze aarde. Mag ik er uw aandacht op vestigen dat de​
​huurperiode van uw woning weldra vervalt. De periode die we een paar duizend​
​jaar geleden overeenkwamen, loopt op zijn einde Indien we een nieuwe termijn​
​voor 1000 jaar overeenkomen, moet u zich aan een aantal voorwaarden houden.​
​U moet drastisch de verspilling van uw rijkdom herzien. Hoe komt u aan dit​
​duizelingwekkend gebrek? Ik heb u onbeperkt voorzien van water, toch zijn de​
​reserves tot ongekende laagten gedaald. Uw verbruik moet voor de nieuwe​
​termijn opnieuw onderhandeld worden. Ik stel vast dat er veel mensen honger​
​lijden, terwijl er op de aarde voldoende is om iedereen in overvloed te voorzien​
​van voedsel. Daarom voorziet het nieuwe contract een clausule zodat er​
​voldoende voedsel is voor iedereen. Ook stel Ik vast dat er zoveel bomen geveld​
​werden dat er geen evenwicht meer is in de toelevering van schaduw en verse​
​lucht. Daardoor is de aarde te warm geworden en richt de zon onvoorziene​



​schade aan. Bij vernieuwing van het contract moet u het gekapte groen opnieuw​
​aanplanten. In het bestaand contract maakte ik u tot rentmeester van alle planten​
​en dieren. U zou er als een goed huisvader goed op letten. Maar bij mijn laatste​
​bezoek zocht ik tevergeefs naar de vele diersoorten, die Ik nochtans overvloedig​
​heb geschapen. In de zeeën, vijvers en rivieren van mijn schepping zag ik slechts​
​weinig vissen. Waar zijn die? Ik merk ook vreemde donkere wolken op die​
​opstijgen uit uw verblijven. Waar is de blauwe lucht die ik schiep? Ik struikel over​
​allerlei troep die u overal achterlaat. Dat kunt u toch niet maken! Ik nodig u​
​hoogdringend uit tot een gesprek met Mij. Intussen verwacht ik uw inzichten tot​
​verandering per kerende. Uw God​

​Slotlied : lied 423 .. Nu wij uiteengaan​

​Zegenbede​

​Collecte bij de uitgang​


