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Halleluja! Dank de Heer, want Hij is goed.
Zijn liefde blijft altijd bestaan.

Psalm 106:1
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Jeruzalemkerkgemeente
Geworteld in Christus

Maandag1juni|1juniisde internationale dag van het
kind en staat in het teken van kinderenrechten, vrede
en onderwijs. Heere, vandaag bidden we speciaal
voor kinderen wereldwijd, geeft U hen een veilige
omgeving en goed (christelijk) onderwijs.

Dinsdag 2 juni | Morgen hopen de deelnemers van de
Beta cursus samen te komen. In deze vervolgcursus
op de Alpha cursus ligt de focus op verdieping van het
geloof entoepassingin het dagelijks leven. Heere, wilt
U henzegenen.

Woensdag 3 juni | Vandaag komt de gebedskring
samen. “Houd sterk aanin het gebed, en wees daarin
waakzaam met dankzegging.” Kolossenzen 4:2

Donderdag 4 juni | We bidden om Uw zegen in deze
week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

Vrijdag 5 juni | De Heere God schiep de aarde en zag
dat het goed was. Wij hebben een opdracht om de
plek die God ons gaf goed te bewaren. Wat kun jij, op
jouw plekje, doen?

Zaterdag 6 juni|Heere, zegentU dominee Codéein de
voorbereiding op de zondag en met hem danken we
voor alle predikanten die Gods woord mogen brengen
inwoord en daad.

Zondag 7 juni | Heere, dank U wel dat wij vandaag met
brood en wijn mogen gedenken dat U, Heere Jezus,
voor onze zonden wilde sterven, zodat wij gereinigd
voor God kunnen verschijnen.

Maandag 8 juni | Ook vanavond staat er, zoals elke
maand, weer een maaltijd klaar in de Jeruzalemkerk.
Heere wat eenzegen dat we samen mogen komenom
gezellig te eten. Zegent u de avond.

Dinsdag 9 juni | We hebben pasgeleden Pinksteren
gevierd. Proponent Reitsma gebruikte tijdens het
kindermoment het voorbeeld van een fietsaccu die
opgeladen moet worden. Door de energie in de accu
word je ondersteund bij het fietsen. Zo wil de Heilige
Geest ons ondersteunen in het geloof.

Woensdag 10 juni | We danken de Heere God samen
met Liza dat er een nieuw onderkomen is gevonden
voor de stichting waarvoor ze werkt.

Donderdag 11 juni | Wat een spannende dag vandaag!
Heere, geeft U zegen op het harde werken. Geeft U
moed als er nog een herexamen gedaan moet
worden. Geeft U troost als het slagen niet geluktis.

Vrijdag 12 juni | Van 12 tot 14 juni hopen de jongeren
van Brick samen op kamp te gaan. Heere, geeft U hen
een goede, gezegende tijd samen.

Zaterdag 13 juni | Heere dank U wel dat we zo kunnen
genieten van Uw natuur. Wat heeft U alles wonderlijk
mooi geschapen.

Zondag 14 juni | We danken voor alle mensen die het
mogelijk maken om samen kerk te zijn, zowel op
zondag als door de week. Heere, wilt U mensen bereid
maken om een taak op zich te nemen, bijvoorbeeld
helpen bij het oppassen op de kleinsten van de
gemeente.

Maandag 15 juni | Laten we in deze nieuw week met
Sela biddend zingen: “laat al mijn werk gezegend zijn
en geef mijn arbeid zin. Laat in mijn huis Uw vrede zijn
en zegen mijn gezin.”

Dinsdag 16 juni | Heere, ontferm U overchristenen die
vervolgd worden. Wilt U hen kracht geven, laten
voelen dat ze door gebed omringd worden. We bidden
samen met Liza voor een christen broeder die
onschuldig vastzit in de gevangenis. Geeft U hem
kracht in deze moeilijke omstandigheden en zo
mogelijk uitkomst.

Woensdag 17 juni| Heere, wat eenzegen als je gezond
mag zijn. Wilt U met onze zieken zijn, kortstondig ziek,
chronisch ziek, metkans op herstel of juist niet. Heere
Uweethet, geeft U waarkan genezing enwaar het niet
kan: geeft U zicht op eeuwige genezing.

Donderdag 18 juni | We danken U voor alle pastorale
hulp in de gemeente. We denken speciaal aan onze
ouderen. Dank U wel voor de hartelijke zorg en inzet
van dominee De Jong, wat een zegen ontvangen we in
hem.

Vrijdag 19 juni| We bidden metMirthe voor een goede
afronding van haar werk in Praag.



Zaterdag 20 juni | We bidden voor hen die vluchten
voor oorlog en geweld. Laat Nederland een veilige
plekvoorvluchtelingen zijn. Geeft U helpende handen
en gevende harten.

Zondag 21 juni | Vandaag willen we alle vaders in het
zonnetje zetten. Maardatnietalleen, we willen U onze
Hemelse Vader, bedanken voor alle zegeningen die
we mogen ontvangen.

Maandag 22 juni | Heere, zegent u onze kerkenraad.
WiltU hen helpen, inspireren, bemoedigen en sterken
in al hetwerk dat er ligt.

Dinsdag 23 juni | Het Sonrise-team is volop bezig met
devoorbereidingen voor de zomer. Wij willen voor hen
bidden, voor creativiteit en energie om leuke
activiteiten te bedenken voor de kinderen en jongeren
in de wijk.

Woensdag 24 juni | Nu er veel gemeenteactiviteiten
stilkomen te liggen, is het goed om extra op elkaarte
letten. Bijvoorbeeld door een kopje koffie te drinken,
een gezellige wandeling te maken of een gezelschaps-
spelletje te doen met een gemeentelid.

Donderdag 25 juni | We bidden samen met Liza dat de
Heilige Geest de harten van de leiders van het land
aanraakt, zodat zij de liefde van Jezus en de krachtvan
het evangelie persoonlijk mogen ervaren. Bid dat dit
hun denken en handelen verandert, zodat zij met
wijsheid, rechtvaardigheid en bewogenheid leiding-
geven en oprecht zorg dragen voor hun volk.

Vrijdag 26 juni | Bijna weekend. Heere, dank U wel voor
vrije tijd. Wat fijn dat we mogen ontspannen, kunnen
sporten en kunnen genieten van de natuurenvan elkaar.
Heere, wilt U dichtbij mensen zijn die opzien tegen het
weekend, omdat de stilte en eenzaamheid dan juist
extra voelbaar zijn.

Zaterdag 27 juni | Het is vandaag nationale veteranen-
dag. We danken voor allen die zich hebben ingezet en
allen die zich nu nog inzetten voor vrede en veiligheid
in deze wereld.

Zondag 28 juni | Heere, dank U voor de kerk als een
veilige plek waar we samen mogen komen, U kunnen
aanbidden en naar elkaar mogen omzien.

Maandag 29 juni | We bidden voor bescherming en
rust in gedachten, dat zorgen en stress niet de over-
hand krijgen en er vertrouwen in God mag zijn voor de
dagvan morgen.

Dinsdag 30 Juni | Vandaag is het de dag van de social
media. We bidden om bescherming tegen de gevaren
van sociale media, zoals verslaving, misleiding, haat
en onzekerheid, en om wijsheid in online gebruik.

Heb je gebedspunten ofideeén voor de gebedskalender?
Stuur een mailtje naar gebedskalender@jeruzalemkerkzwolle.nl.

Hartelijke groet, Marjan en Alita Petersen en Tineke van ‘t Ende
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