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Mijn God zal horen.
Micha 7:7

Zelf zal ik uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn heil.

4.5
1

Jeruzalemkerkgemeente
Geworteld in Christus

vrijdag 1 mei 2026 | Heer, dank U voor het werk dat we
mogen doen en voor de rechten en bescherming die
werknemers in Nederland hebben. Help ons deze zegen
niet vanzelfsprekend te vinden en ook op te komen
voor wie die rechten missen.

zaterdag 2 mei 2026 | We bidden voor het werk dat
Mirthe verricht in Praag. Geef dat de uitvoering van de
plannen die ze hebben voor het Student Network
zullen slagen en dat het vrucht mag dragen.

zondag 3 mei 2026 | We bidden en danken voor ds.
Codée. Heer, vervul hem iedere dag opnieuw met Uw
Geest, zodat hij zich hierdoor gesterkt en geleid mag
voelen. Wilt U ook bij hem en zijn gezin zijn in de
voorbereiding naar hun verblijf op Bonaire.

maandag 4 mei 2026 | We denken aan allen die
gestorven zijn voor het beschermen van onze vrijheid.
Ook bidden we voor onze militairen die op dit moment
uitgezonden zijn.

dinsdag 5 mei 2026 | De vrijheid waarin we leven lijkt
op dit moment zo fragiel. Heer, we bidden U voor deze
vrijheid en de onrust die we in onszelf kunnen ervaren
als we al het nieuws over de wereldpolitiek horen.
Ontfermt U zich over deze wereld.

woensdag 6 mei 2026 | Vanavond komt de gebedskring
bij elkaar. Geef Uw Geest in hun midden. Leer ons
bidden met volharding en met oog voor elkaar en voor
de nood in de wereld.

donderdag 7 mei 2026 | Geloven kunnen we niet
alleen. Dankuwel dat u gemeenschappen geeft waarin
we elkaar kunnen aanmoedigen en sterken om U te
volgen. We bidden met Liza voor jonge christenen in
het Midden-Oosten. Dat zij zullen onderscheiden bij
wie ze veilig hun hart kunnen delen en met wie niet. Bid
dat ze zich daarin laten leiden door de Heilige Geest en
niet door angst.

vrijdag 8 mei 2026 | Heer, dank U voor het werk van
het Rode Kruis en alle hulpverleners die wereldwijd
levens redden in noodsituaties. Geef hen bescherming,
kracht en volharding, en laat hun inzet een teken zijn
van hoop en menselijkheid.

zaterdag 9 mei 2026 | We danken met Mirthe dat er in
het zo seculiere Tsjechié christenen zijn die met visie en
verlangen Uw Woord verspreiden.

zondag 10 mei 2026 | moederdag | Heer, dank U voor
moeders en iedereen die met moederlijke liefde zorg
en geborgenheid geeft. We bidden ook voor wie
moeder willen zijn en dat niet zijn, en voor wie een
moeder missen.

maandag 11 mei 2026 | open maaltijd | Vandaag is de
open maaltijd. We danken voor alle vrijwilligers die elke
maand bijdragen aan dit mooie initiatief.

dinsdag 12 mei 2026 | Vanavond leren we meer over
Israél tijdens de toerustingsavond met ds. Christiaan
Baan. We bidden voor dit land waarin zoveel pijn en
verdeeldheid is.

woensdag 13 mei 2026 | Op 10 mei startte de
nationale vogelweek. Neem deze week eens de tijd om
met extra aandacht naar vogels te kijken en bedenk bij
iedere vogel dat deze geschapen is door onze Schepper.
“O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de
wereld zie die U hebt voortgebracht. (...) Dan zingt mijn
ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij!”
donderdag 14 mei 2026 | Hemelvaartsdag | Heer
Jezus, dank U dat U bent opgevaren en regeert als
Koning. Laat ons leven vanuit Uw hoop, en maak ons
trouw in het getuigen over Uw koninkrijk.

vrijdag 15 mei 2026 | Heer, zegen gezinnen met liefde
en veiligheid. We bidden voor gezinnen waar spanning
of verdriet is. Geef herstel, hulp en mensen die naast
hen staan.

zaterdag 16 mei 2026 | We bidden voor de jongeren in
onze gemeente. Heer, wees bij hen als er veel ‘aardse’
verleidingen op hen afkomen en ze mogelijk worstelen
met wie U bent. We bidden: houd U ze vast, ook als er
momenten zijn dat zij misschien de neiging hebben om
U los te laten. We danken U voor de belofte die U hen
hebt gedaan bij hun doop.

zondag 17 mei 2026 | Heer, we bidden U voor iedereen
die worstelt met zijn/haar seksuele identiteit. Geef dat
zij zich geliefd mogen voelen door U en dat zij steun
ervaren in hun omgeving. We bidden ook voor hen die
hun vragen en twijfel hierover niet hebben gedeeld met
anderen. Geef iemand op hun pad bij wie zij zich veilig
genoeg voelen om hun verhaal mee te delen.
maandag 18 mei 2026 | De visie op het huwelijk is
totaal anders in de islam. In de islam zijn rollen duidelijk



gescheiden, terwijl in de Bijbel de nadruk ligt op
overgave, eenheid en samenwerking. We bidden met
Liza dat onze broeders en zusters in het Midden-Oosten
dit begrijpen en kracht zullen krijgen om in hun
huwelijk te leven naar Gods verlangen, zodat Zijn liefde
zegeviert.

dinsdag 19 mei 2026 | We bidden voor de PGZ. We
vragen om verbinding en onderlinge liefde tussen de
verschillende wijkgemeenten. Geef dat ons vertrouwen
en afhankelijkheid in U ons zal binden.

woensdag 20 mei 2026 | Heer, dank U voor de bijen en
hun onmisbare rol in onze natuur. De aarde is zo
wonderlijk geschapen. We aanbidden U. Maar tegelijk
maken we ons zorgen omdat we ook zien dat deze
natuur lijdt onder ons gedrag. We verootmoedigen ons
en erkennen dat ook wij daaraan schuldig zijn.
donderdag 21 mei 2026 | We bidden voor Christenen
wereldwijd. Geef dat wij — in deze tijden van onrust en
oorlog — een bron van hoop mogen zijn.

vrijdag 22 mei 2026 | We danken God voor het eten
dat we van Hem ontvangen. Er zijn zoveel smaken,
geuren, steksturen waar we van kunnen genieten.
Tegelijk bidden we voor deze wereld en hen die
hongerlijden. Dicht bij huis en verder weg.

zaterdag 23 mei 2026 | Dit weekend is Opwekking. We
bidden voor zegenrijke dagen en wilt U gemeenteleden
die daar aanwezig zijn een goede tijd geven?

zondag 24 mei 2026 | eerste pinksterdag | Heer, dank
U voor de komst van Uw Heilige Geest die leven en
geloof vernieuwt. Vervul ons met Uw Geest, zodat wij
mogen leven tot eer van U en tot zegen voor anderen.

maandag 25 mei 2026 | tweede pinksterdag | Heer,
dank dat Uw Geest ons samenbrengt als gemeente,
over grenzen en verschillen heen. Leer ons leven in
eenheid, liefde en bewogenheid, zodat Uw licht
zichtbaar wordt in de wereld.

dinsdag 26 mei 2026 | Vandaag is het Offerfeest, de
dag waarop de Islam herdenkt aan het verhaal van
Abraham en zijn vertrouwen op U. Twee geloven, één
verhaal, toch zo verschillend. Heer, help ons om in
contact te komen en Uw evangelie te verspreiden, ook
onder onze Islamitische medeburgers.

woensdag 27 mei 2026 | De zomer komt eraan. Heer,
dank U voor de zon die licht en warmte geeft en leven
mogelijk maakt; leer ons er ook wijs mee omgaan en
bescherm ons tegen de schade die zij kan veroorzaken.
donderdag 28 mei 2026 | We bidden voor
gemeenteleden die lijden, maar waarvan we het leed
niet kennen. Wees nabij en ontfermt U zich over hen.
vrijdag 29 mei 2026 | We danken U voor alle
kerkdiensten die ook deze week weer konden
plaatsvinden in onze gemeente en daarbuiten.
zaterdag 30 mei 2026 | Vanavond is het
pannenkoekenrestaurant. De opbrengst gaat naar
Sonrise Dieze en het werk van Mirthe Schaap. Heer, wilt
u deze missionaire activiteiten zegenen en het
gebruiken om Uw Koninkrijk verder uit te breiden op
deze aarde.

zondag 31 mei 2026 | Vandaag is het de zendings- en
missionaire zondag. We staan stil bij hoe God ons wilt
inzetten om Zijn Koninkrijk uit te breiden. Heer, we
bidden U om vrijmoedigheid Uw Evangelie te
verspreiden.

Heb je gebedspunten of ideeén voor de gebedskalender van december?
Stuur een mailtje naar gebedskalender@jeruzalemkerkzwolle.nl.

Hartelijke groet, Alita en Marjan Petersen & Tineke van ‘t Ende
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