Gebedskalender | april 2026

Vezus zei: Ik ben de Opstanding en het Leven;
wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven.

Johannes 11: 25

1l

1y,

1

Jeruzalemkerkgemeente
Geworteld in Christus

Woensdag 1 april | In deze week van voorbereiding op
het Paasfeest zijn er iedere dag vespers. Het is goed
om stil te staan bij wat de Heere Jezus voor ons heeft
gedaan. Heere, zegent U de vesperdiensten.

Donderdag 2 april | De jongeren van Follow Me
(catechisatie 12-16 jaar) lopen vandaag op Witte
Donderdag naar het kruis in Berkum. We denken aan
de Heere Jezus aan de vooravond van Zijn kruisiging.
Hij ging die weg met liefde en overgave.

Vrijdag 3 april | Het is vandaag Goede Vrijdag. Dank U
welHeere Jezus, dat U voor onze zonden wilde sterven
aan het kruis. Laat dat grote offer eens tot u/jou
doordringen.

Zaterdag 4 april | Heer, in de stilte van vandaag zien we
uit naar het licht van Pasen.

Zondag 5 april | Halleluja, de Heer is waarlijk
opgestaan! We vieren vandaag de opstanding van de
Heere Jezus uit de dood. Door zijn opstanding is er
eeuwig leven bij de Vader, als wij geloven in deze
Messias.

Maandag 6 april | We mogen nog een extra dag
feestvieren, omdat de dood overwonnen is door de
Heere Jezus. Duizend, duizend maal o Heer, zij U
daarvoor dank en eer.

Dinsdag 7 april | Op 2 april is het Pesachfeest
begonnen. Bijzonder dat het samenvalt met Pasen.
We bidden of het Joodse volk ook de Heere Jezus mag
leren kennen als hun Verlosser en Zaligmaker.

Woensdag 8 april | We bidden om vrede in een wereld
vol oorlog en geweld. Heere, geeft u de wereldleiders
wijsheid in het maken van goede beslissingen om nog
meer ellende en slachtoffers te voorkomen.

Donderdag9 april | Vandaag willen we samen met Liza
bidden om wijsheid, kennis en inzicht om goed om te
gaan met hen die onze broeders en zusters vervolgen.
We bidden vooral voor liefde en geduld met hen die
zich hatelijk opstellen tegenover de naam van Jezus.

Vrijdag 10 april | We bidden voor dominee Codée. Wilt
U hem de kracht en energie geven die nodig zijn om in
de gemeente te werken. Wees hem nabij in alle
mooie, maar ook in de lastige dingen die op zijn pad
komen.

Zaterdag 11 april | We bidden voor de jongeren in de
gemeente. Er komt zoveel op hen af, ook via social
media. Er is nooit een moment van rust, de wereld
verwacht dat je altijd ‘aan’ staat. Wat zegt de Heere
God eigenlijk over rust in Zijn Woord?

Zondag 12 april | ‘In het water van de doop, zien wij
hoe God zelf belooft, dat zijn Naam voorgoed aan ons
verbonden is’ We vragen om een gezegende
doopdienst.

Maandag 13 april | We bidden samen met Mirthe dat
de studenten die zich verloren of eenzaam voelen in
Praag (of andere grote steden) een gemeenschap
mogen vinden waar ze zich thuisvoelen.

Dinsdag 14 april | We denken aan de ouderen in onze
gemeente. Heere, wilt U bij hen zijn als het leven
steeds moeilijker wordt. Als vrienden en familie
wegvallen. Als eenzaamheid ook bij hen om de hoek
komt kijken. Geeft U dat wij omzien naar hen.

Woensdag 15 april | Heer, dank U voor de lente, voor
nieuw leven dat ontwaakt in de natuur. Dank U voor de
zon, de bloemen en het zingen van vogels.

Donderdag 16 april | Heere, dank U wel dat wij een
plek mogen hebben om samen te komen. We bidden
voor de (financiéle) situatie van de Protestantse
Gemeente Zwolle. Wilt U zijn met de gemeenten waar
verdriet en boosheid is door de genomen en te nemen
besluiten.

Vrijdag 17 april | Zegent U de “Brickers” (12-16
jarigen). Zij komen vaak op vrijdag bij elkaar. Geeft U
gezellige avonden met een goede, veilige sfeer.

Zaterdag 18 april | We bidden voor onze
zendingswerkers. Geeft U zegen op hun werk. We
bidden speciaal voor Mirthe. Dank U wel Heere, dat
Mirthe zich nu ook maginzettenvoor IFES in Praag. We
bidden of meer (zoekende) studenten de IFES
Bijbelstudiegroep mogen vinden.

Zondag 19 april | Vandaag is het de Dag tegen het
pesten. Woorden hebben kracht. Beseffen we ons dat
wel? Ook in de Bijbel staan meerdere teksten over de
scherpe tong die we kunnen hebben. Heere, helpt U
ons om goede woorden te spreken die tot zegen
mogen zijn.



Maandag 20 april | Wij danken U voor zoveel
activiteiten in onze gemeente. Wilt u de senioren een
goede middag geven als zij vandaag informatie krijgen
over het Wycliffe bijbelvertaalwerk. We vragen ook
daarvoor Uw zegen. Wilt U door Uw Heilige Geest
inspireren zodat Uw Woord in steeds meer talen bij de
mensen bekend mag worden.

Dinsdag 21 april | Heere God, wilt u iemand bereid
maken om Mirthes werk in Praag voort te zetten als zij
dit najaar weer naar Nederland teruggaat.

Woensdag 22 april | We bidden voor de zieken in onze
gemeente. Geeft U moed en kracht om verder te gaan,
ook als genezing misschien uitblijft. Geeft U vrede in
het hart, rust, berusting misschien. U wilt een rots en
schuilplaats voor hen zijn.

Donderdag 23 april | Heere, wat heerlijk om te weten
dat U steeds bij ons wilt zijn. Ondanks onze fouten,
ondanks ons kleine geloof. Leer ons om te luisteren,
leer ons vragen: wat is Uw wil? Leer ons zeggen: U wil
ik volgen Heer.

Vrijdag 24 april | Heere, wat fijn dat we als kerk ook
elke vrijdagochten een “huiskamer” kunnen
aanbieden aan hen die toe zijn aan een gesprekje of
een gezamenlijke kop koffie. We vragen Uw zegen over
de deelnemers.

Zaterdag 25 april | Heer, dank U wel voor vrije dagen
en vakanties. De jongeren mogen nu meivakantie
vieren. Geeft U fijne dagen.

Zondag 26 april | Heere, we bidden voor gezinnen die
gebroken zijn. Wanneer relaties stuklopen en er
kinderen bij betrokken zijn, voelen zij vaak het diepst het
verdriet en de onzekerheid. Wilt U hen troosten, hun
harten vullen met Uw liefde, en hen laten ervaren dat U
hun pijn ziet.

Maandag 27 april | Heere, vandaag is het Koningsdag.
We vragen Uw zegen over het Koningshuis. Wilt U onze
koning en koningin kracht, wijsheid en leiding geven in
hun taken, en hun werk zegenen tot welzijn van ons
land.

Dinsdag 28 april | We bidden voor Mirthe of zij
contacten kan leggen bij de hardloopclub en hopelijk
iets van haar geloof mag delen. Heere, leert U ons ook
om Uw liefde uit te delen op de plekken waar wij
komen.

Woensdag 29 april | We bidden voor mensen die in
hun familie alleen staan in het volgen van Jezus. We
bidden dat ze deel uit mogen maken van een
gemeente, die hen daarin ondersteunt. We bidden
voor de familie, dat ook zij Jezus mogen leren kennen.

Donderdag 30 April | Heere, we danken U voor de
Kerk- en Student Networkleiders in Praag, die met hart
en ziel missionair werken in het sterk seculiere
Tsjechié. Hun inzet en passie om mensen te bereiken
zijn een inspirerend voorbeeld voor ons.

Heb je gebedspunten of ideeén voor de gebedskalender?
Stuur een mailtje naar gebedskalender@jeruzalemkerkzwolle.nl.

Hartelijke groet, Marjan en Alita Petersen en Tineke van ‘t Ende
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