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- Hebreeén 13:8 -

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
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I

Jeruzalemkerkgemeente
Geworteld in Christus

zondag 1 maart 2026 | derde lijdenszondag | We
danken voor het werk van Myrthe in Praag en dat Joélle
en Judith haar in februari bezochten. We bidden voor
de studenten in Praag waarmee Myrthe contact heeft.
Wilt U werken in hun leven?

maandag 2 maart 2026 | Wij bidden voor iedereen die
deze maand begint met zorgen over werk, geld of
gezondheid. Geef rust in het hart en mensen om zorgen
mee te delen.

dinsdag 3 maart 2026 | Heer, dank U voor de rijkdom
en schoonheid van dieren en natuur die U hebt
geschapen. Leer ons zorgzaam omgaan met Uw
schepping en wijs handelen, zodat kwetsbare soorten
en leefgebieden bewaard blijven.

woensdag 4 maart 2026 | Vanavond is gebedskring.
Dankbaar blikken we terug op de Week van Gebed,
waarin het centrale thema ‘Eén van Geest’ ook
daadwerkelijk zo mocht worden beleefd.

donderdag 5 maart 2026 | Heer, dank U voor
huisartsen die dagelijks klaarstaan voor zoveel mensen
en belangrijke poortwachters zijn naar de zorg. Geef
hun wijsheid en rust bij moeilijke keuzes en ethische
vragen, en zegen hen met kracht, scherpte en
bewogenheid.

vrijdag 6 maart 2026 | wereldgebedsdag | Dank U
voor christenen wereldwijd die vandaag samen bidden.
Verbind Uw kerk over grenzen heen en geef eenheid,
hoop en moed.

zaterdag 7 maart 2026 | Heer, zegen alle mantelzorgers
en vrijwilligers die vaak stil en trouw zorgen. Geef hen
kracht, vreugde en momenten van rust.

zondag 8 maart 2026 | vierde lijdenszondag | In deze
tijd van bezinning bidden wij om een open hart voor
Uw stem. Leer ons vertragen, loslaten en opnieuw
zoeken wat echt belangrijk is.

maandag 9 maart 2026 | Vanavond is de open maaltijd.
Geeft u een gezegend samenzijn.

dinsdag 10 maart 2026 | Morgen start de boekenweek.
Heer, we danken U voor verhalen en woorden die
inzicht geven, verbinden en troosten. Zegen de start
van de Boekenweek, en geef dat wat we lezen ons helpt
om met meer wijsheid, verbeelding en aandacht te
leven.

woensdag 11 maart 2026 start | Biddag | Heer, op
deze biddag brengen wij ons land, onze gemeente en
ons dagelijks leven bij U. Geef Uw zegen over wat wij
zaaien en doen, en leer ons leven in afhankelijkheid van
u.

donderdag 12 maart 2026 | Heer, wij bidden om
vrijheid om de Waarheid te zoeken, te spreken en te
delen. In Nederland, maar ook daarbuiten.

vrijdag 13 maart 2026 | Vanavond komt Brick bij elkaar.
We bidden om een fijne avond.

zaterdag 14 maart 2026 | Vanmorgen is de
vrouwenochtend, rondom het thema: "Ontmoeting
met God". We bidden dat, tijdens deze ochtend of op
een ander moment, de vrouwen God persoonlijk zullen
ontmoeten en hierover zullen getuigen met hun
omgeving en in de gemeente.

zondag 15 maart 2026 | vijfde lijdenszondag | Wij
bidden voor stilte en sabbatsrust in een drukke tijd.
Leer ons stoppen, luisteren en leven vanuit Uw genade
in plaats van prestatie. Laat dit ook de focus mag zijn in
deze voorbereidingsweek.

maandag 16 maart 2026 | Vanavond is de
toerustingsavond over het Heilig Avondmaal. We
bidden dat de aanwezigen (opnieuw) verrast zullen
worden over Uw grootheid en dat ze vol aanbidding de
avond zullen verlaten, verwonderend over hoe grote en
genadige God U bent.

dinsdag 17 maart 2026 | Heer, dank U voor alle
maatschappelijk werkers die dichtbij mensen staan in
kwetsbare situaties en trouw blijven zorgen,
ondersteunen en verbinden. Geef hun kracht, wijsheid



en bewogenheid, zodat zij met hoop en volharding tot
zegen kunnen zijn.

woensdag 18 maart 2026 | Vandaag bidden we voor
de gemeenteraadsverkiezingen. Geef wijsheid aan de
gemeenteraad die gekozen wordt. Dat zij met een hart
voor recht, dienstbaarheid en het welzijn van alle
inwoners de stad zullen besturen.

donderdag 19 maart 2026 | Heer, wij bidden voor
mensen die wachten: op een woning, behandeling,
uitslag of werk. Geef geduld, hoop en mensen om hen
heen.

vrijdag 20 maart 2026 | Vandaag begint de lente. We
danken voor het nieuwe leven dat zich in de natuur laat
zien.

zaterdag 21 maart 2026 | Morgen is het
wereldwaterdag. Dank U voor water: bron van leven.
Wij bidden voor mensen zonder schoon drinkwater en
voor gebieden met droogte of overstromingen.

zondag 22 maart 2026 | zesde lijdenszondag |
Vandaag vierden we het Avondmaal. Dat ons leven in
het teken mag staan zoals het wordt verwoord in het
lied van Sela:

Nu geef ik U mijn leven Heer

en wil ik leven tot uw eer.

U geeft zoveel, nog meer, het meest.

Eer aan de Vader, Zoon en Geest.

maandag 23 maart 2026 | Wij bidden voor de wijk
Assendorp. Geef warmte in huis, vrede in relaties en
hulp waar spanningen zijn.

dinsdag 24 maart 2026 | Heer, wees dicht bij mensen
die rouwen en iemand missen. Geef troost, geduld en
de zekerheid dat U nabij bent in verdriet.

woensdag 25 maart 2026 | Heer, leer ons woorden te
spreken die opbouwen, bemoedigen en recht doen aan
wat U in mensen hebt gelegd. Geef dat we gul zijn met
oprechte complimenten, zodat er meer vreugde, moed
en verbondenheid groeit.

donderdag 26 maart 2026 | Heer, zegen missionair en
pastoraal werk vanuit onze gemeente. Geef open
deuren, moed om te getuigen en een warm hart voor
bezoekers.

vrijdag 27 maart 2026 | Vandaag en morgen is het
startweekend van de cursus “Discipelen van Jezus”. We
bidden voor een goed samenzijn waarin elke
deelnemer zich gezien en gehoord voelt.

zaterdag 28 maart 2026 | Wij bidden voor huwelijken,
relaties en gezinnen in alle vormen. Geef liefde, trouw,
vergeving en nieuwe verbinding waar afstand is
ontstaan.

zondag 29 maart 2026 | palmzondag | Heer Jezus, wij
eren U als Koning die nederig komt. Leer ons U volgen
op de weg van vrede, trouw en liefde.

maandag 30 maart 2026 | In de middag is de
paasmiddag voor onze senioren. Laat het een middag
zijn waarin de hoop van Pasen dichtbij komt en mensen
zich gezien en geliefd weten.

dinsdag 31 maart 2026 | Dank U voor alles wat U deze
maand hebt gegeven, zichtbaar en verborgen. Bewaar
wat gezaaid is in gebed, en laat het op Uw tijd vrucht
dragen.

Heb je gebedspunten of ideeén voor de gebedskalender van april?
Stuur een mailtje naar gebedskalender@jeruzalemkerkzwolle.nl.

Hartelijke groet, Alita en Marjan Petersen & Tineke van ‘t Ende
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