
Zondag 1 februari | Dank U wel voor Uw groeiende 
gemeente. Wat een voorrecht dat er elke keer weer 
nieuwe mensen aan de gemeente voorgesteld mogen 
worden. 

Maandag 2 februari | Heere, help ons om geduldig te 
vertrouwen op Uw plan met ons en trouw te blijven, 
ook als we nog niets zien veranderen. Leer ons 
volhardend te bidden. 

Dinsdag 3 februari | Vanavond is er een 
bemoedigingsavond voor werkers in de 
gezondheidszorg. Heere wilt U een goede avond 
geven. Geeft U hen vernieuwde kracht in hun 
belangrijke taak. 

Woensdag 4 februari | Heere, op deze dag denken we 
speciaal aan allen die (langdurig) ziek zijn door kanker. 
Wilt U kracht en waar kan genezing geven. We bidden 
om Uw zegen in de onderzoeken om kanker te 
genezen. 

Donderdag 5 februari | Heere, vandaag willen we 
samen met Liza bidden voor goed onderwijs, waarbij 
niet alleen kennisoverdracht plaatsvindt, maar 
waarbij de nieuwe gelovige alle manieren van kennis 
van God mag ervaren: openbaring, rationale kennis, 
verdieping in het Woord en ervaring.  

Vrijdag 6 februari | Kinderclub de Regenboog komt 
vanavond bij elkaar. Wilt U een leuke avond geven, 
waarbij de kinderen meer over U mogen leren en ook 
creatief bezig mogen zijn. 

Zaterdag 7 februari | Heere, wilt U een goede 
voorbereiding geven voor de zondag. Zegent U 
dominee Codée. Geeft U inspiratie en Uw Heilige 
Geest. 

Zondag 8 februari | Dank U wel dat wij U mogen 
ontmoeten in de erediensten. Wilt U het een veilige 
plek laten zijn, waar iedereen zich thuis voelt. Wat 
heerlijk om samen U te eren en te prijzen en te 
luisteren naar Uw Woord. 

Maandag 9 februari | Kent u de reclame: 'Wat eten we 
vandaag?’ Dan weet u ook wat er bij de open maaltijd 
geserveerd wordt. Heere, Dank U wel dat we gezellig 
samen mogen eten. 

Dinsdag 10 februari | Heere God, geeft U een 
gezegende, leerzame avond bij de ouderavond van 
Follow me (next). Geeft U onderlinge verbondenheid 
en goede gesprekken. 

Woensdag 11 februari | We bidden voor Christenen 
die verdrukt worden en niet in vrijheid hun geloof 
mogen belijden. We bidden dat organisaties zoals 
Open Doors invloed mogen hebben en hoop mogen 
brengen. 

Donderdag 12 februari | Vandaag is Liza jarig. We 
bidden haar Gods zegen toe. Ook willen we samen 
met Liza bidden voor de mensen in de Arabische 
wereld. We bidden dat ze tot geloof mogen komen en 
zo diep geraakt mogen worden dat ze hongerig zijn en 
hun leven alleen op Hem zullen richten. We bidden 
ook dat ze leren om vernieuwd te denken en te 
handelen (Rom. 2:1,2) 

Vrijdag 13 februari | De jongeren van 20+ worden 
vandaag uitgedaagd om een bekend spel uit hun 
‘jeugd’ te spelen. Apenkooien: Rennen, springen en 
vliegen over allerlei toestellen om maar niet gepakt te 
worden door de tikker! Heere, geeft U veel plezier. 

Zaterdag 14 februari | Heere, dank U voor Uw liefde 
die de bron is van alle liefde. We bidden op deze 
Valentijnsdag dat Uw liefde zichtbaar mag worden in 
alles wat wij voor en met elkaar doen.  

Zondag 15 februari | Heere, zegent U de themadienst, 
waarbij we zullen nadenken over God en geweld in de 
Bijbel. Een lastig thema, het lijkt zo tegenstrijdig. 
Helpt U bij de uitleg van Uw Woord. 

Maandag 16 februari | We danken U voor elke dag die 
we van U ontvangen. Probeer vandaag eens drie 
dankpunten op te schrijven en dank God hiervoor. 

Dinsdag 17 februari | Heer, wees bij langdurig zieken 
en ouderen die dagelijks met pijn leven. Geef hen 
kracht voor elke nieuwe dag, troost in momenten van 
vermoeidheid en laat hen Uw nabijheid en vrede 
ervaren, ondanks alles. 
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  Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt  
 tot de Vader dan door Mij 
  Johannes 14: 6 

 

 



Woensdag 18 februari | Heere, vandaag op 
Aswoensdag begint de lijdenstijd. Een periode van 
bezinning, vasten, inkeer en voorbereiding op het 
Paasfeest. Help ons om ons hart te openen, ons leven 
te zuiveren en bewuster te leven in Uw nabijheid.  

Donderdag 19 februari | Heere, we bidden voor 
mensen die op straat zwerven, die dakloos zijn in deze 
koude wintermaand. Wilt U ervoor zorgen dat er hulp 
en een warm welkom voor hen is (letterlijk en 
figuurlijk). 

Vrijdag 20 februari | Heer, temidden van een wereld 
vol onrust en onzekerheid bidden wij om vrede, 
wijsheid en vertrouwen. We denken vooral aan 
wereldleiders en vragen U hen te zegenen met inzicht 
en wijsheid. 

Zaterdag 21 februari | Heere, dank U wel voor 
creativiteit. De voorbereidingen van de expositie met 
het thema ‘Groot is Uw trouw’ zijn in volle gang. Zegent 
U alle deelnemers. 

Zondag 22 februari | Dank God voor wie Hij is. Wie Hij 
is, is niet afhankelijk van omstandigheden. Hij blijft 
Dezelfde. Zoek eens bewust naar teksten die vertellen 
Wie God is. (bijvoorbeeld Psalm 116:5, Exodus 34:6 of 
1 Johannes 4: 7-10) 

Maandag 23 februari | Heere, wilt u een gezegende 
seniorenmiddag geven, waarbij er aandacht mag zijn 
voor het werk van Staatsbosbeheer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 24 februari | Al vier jaar oorlog. Heere, 
ontfermt U Zich over de mensen in Oekraïne, over de 
vluchtelingen, de gewonden en de families die hun 
huizen en geliefden verloren zijn. Schenk vrede ook in 
andere delen van de wereld waar oorlog is.  

Woensdag 25 februari | De kinderen van de 
basisschool en van het middelbaar onderwijs zijn 
deze week vrij. Even lekker niks of misschien nog even 
eropuit! We danken de Heere God voor vrije dagen.  

Donderdag 26 februari | Inspireer ons om trouw en 
vrijgevig te geven tijdens de Kerkbalans actie, zodat 
Uw werk in de kerk kan groeien en mensen geraakt 
mogen worden door Uw liefde. Geeft u/jij ook voor de 
kerk van morgen? 

Vrijdag 27 februari | Vandaag een gebedspunt dat 
iedereen persoonlijk kan bidden. Heere, geef mij 
kracht om mijn zwakheden te overwinnen en trouw te 
blijven aan U. Vul mijn hart met Uw liefde, zodat ik ook 
anderen kan bemoedigen. 

Zaterdag 28 februari | Heer, wij bidden voor jonge 
mensen die plotseling ziek worden. Geef hen kracht 
en moed in onzekerheid, rust in hun lichaam en 
gedachten, en omring hen met hoop, liefde en goede 
zorg. Wees dichtbij in alles wat zij doormaken.  

 

 

 

 

Heb je gebedspunten of ideeën voor de gebedskalender? 

Stuur een mailtje naar gebedskalender@jeruzalemkerkzwolle.nl. 

Hartelijke groet, Marjan en Alita Petersen en Tineke van ‘t Ende 
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