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de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

-Johannes 1:14 -

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond
(en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van
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Jeruzalemkerkgemeente
Geworteld in Christus

donderdag 1 januari 2026 | We leggen het komende
jaar in Gods handen. Onze plannen, hoop en
onzekerheid. We vragen God om vertrouwen in Zijn
leiding.

vrijdag 2 januari 2026 | Het jaar 2025 is gesloten. We
denken aan alles wat was en danken God voor alle
ontmoetingen, Zijn bescherming en aanwezigheid in
ons midden.

zaterdag 3 januari 2026 | Vandaag bidden we voor
mensen die worstelen met somberheid, burn-out of
angst. We vragen om wijsheid voor mensen in hun
omgeving.

zondag 4 januari 2026 | We leven in een rumoerige
wereld, vol onrust. We bidden dat we in 2026 ruimte
vinden voor stilte en bezinning. We vragen God of de
zondagen hiervan in het teken zullen staan in 2026.
maandag 5 januari 2026 | Vanavond is de
nieuwjaarsreceptie van alle kerkenraden in de PGZ.
Zegen deze nieuwjaarsreceptie: geef openheid,
vreugde en echte verbondenheid. Maak ons één in
Christus, ook als we verschillend zijn. We denken ook
aan de keuzes die dit jaar gemaakt moeten worden mbt
de financiéle situatie van de PGZ.

dinsdag 6 januari 2026 | Heer, dank U voor
inspirerende, visionaire leiders die opstaan voor recht
en vrede. Geef ook vandaag mensen met een zuiver
hart, die spreken én handelen vanuit liefde en
gerechtigheid.

woensdag 7 januari 2026 | Wij bidden voor Soedan en
andere “stille” rampgebieden. Heer, bescherm
vluchtelingen en geef dat hulpverlening geboden kan
worden. Laat de wereld niet wegkijken.

donderdag 8 januari 2026 | We danken en bidden U
voor de broeders (en hun families) die in december hun
benoeming tot ambtsdrager aangenomen hebben. We

bidden of God wil voorzien in de vervulling van de
vacatures die nog open staan in de kerkenraad.

vrijdag 9 januari 2026 | Vader, zegen de kinderclub.
Geef dat er vriendschap en geloofsvreugde zal zijn. Laat
elk kind ervaren: ik hoor erbij, ik ben geliefd.

zaterdag 10 januari 2026 | Vrijwilligersmiddag | Heer,
dank U voor alle vrijwilligers die bouwen aan de
kerkelijke gemeenschap en onze plek in de wijk. Zegen

de middag en geef nieuwe energie, plezier en
volharding voor wat voor ons ligt.
zondag 11 januari 2026 | Heer, zegen de

(kleuter)klimboom: laat kinderen zich veilig weten en
Uw liefde proeven. Geef leidinggevenden geduld,
plezier en wijsheid in wat zij doen.

maandag 12 januari 2026 | We bidden met Liza dat
Gods kinderen in het Midden Oosten Zijn Stem helder
verstaan en groot zullen zijn in het geloof, waardoor
elke angst verdreven wordt.

dinsdag 13 januari 2026 | Heer, bescherm kinderen die
vermist zijn en geef dat zij snel en veilig worden
teruggevonden. Geef troost en kracht aan ouders en
familie, en wijsheid aan politie en hulpdiensten.

woensdag 14 januari 2026 | Gezondheid is niet
vanzelfsprekend, ook niet bij kinderen. Wees dichtbij
zieke kinderen in het ziekenhuis: geef troost, genezing
en licht op donkere dagen. Geef ouders, broers en
zussen kracht en hoop, en zegen artsen en
verpleegkundigen met wijsheid en bewogenheid.

donderdag 15 januari 2026 | God, dank U voor alle
kennis die U mensen geeft. Leer ons dit nederig te
gebruiken, zodat het ons verwondert en dichter bij U
brengt in plaats van van U af.

vrijdag 16 januari 2026 | Heer, zegen Brick-avonden dit
jaar: geef tieners plezier én diepgang, en laat Uw



Woord landen in hun leven. Bescherm hen tegen druk,
eenzaamheid en alles wat hen naar beneden trekt.

zaterdag 17 januari 2026 | Gisterenavond kwam de
16+ bij elkaar. God, geef de 16+ groep ruimte om
eerlijke vragen te stellen en geloof te laten groeien.
Geef vriendschappen die dragen, en keuzes die passen
bij Uw weg.

zondag 18 januari 2026 | week van gebed | Heer, maak
ons “één van Geest”: leer ons luisteren, vergeven en
samen Uw Naam zoeken. Zegen alle
gebedsontmoetingen in Zwolle en laat daaruit liefde
voor de stad groeien.

maandag 19 januari 2026 | Vanavond benoemt de
kerkenraad nieuwe broeders. Geef de kerkenraad
onderscheidingsvermogen bij het benoemen van
nieuwe ambtsdragers. Laat het keuzes zijn die passen
bij Uw roeping voor onze kerk en daarmee ook deze
wereld.

dinsdag 20 januari 2026 | God, wij bidden voor
iedereen die door medicijntekorten onzekerheid of
achteruitgang  ervaart. Geef  wijsheid aan
beleidsmakers, fabrikanten en zorgverleners, en open
wegen naar eerlijke beschikbaarheid wereldwijd.

woensdag 21 januari 2026 | Vandaag is Mirthe jarig.
We danken en bidden voor haar. Dat ze een fijne
verjaardag mag hebben in Praag.

donderdag 22 januari 2026 | Heer, wees dichtbij
mensen die doof of blind zijn, en doorbreek
eenzaamheid of onbegrip. Geef dat zij volwaardig
kunnen meedoen.

vrijdag 23 januari 2026 | Vanavond is het Deborah-
Daniél Diner. Heer, geef een avond waarin de kinderen
bij de volwassenen mogen zien en ervaren wat het is
om U te volgen en onderdeel uit te maken van Uw kerk.

zaterdag 24 januari 2026 |Vader, dank U voor het
onderwijs, waar onze kinderen en jongeren gevormd
worden. Geef gelijke kansen, veiligheid in de klas, en
wijsheid om te leren wat waar is en goed.

zondag 25 januari 2026 | God, dank U dat we niets
hoeven te bewijzen of te presteren, maar dat bij U zijn
genoeg is.

maandag 26 januari 2026 | Seniorenmiddag | Heer,
zegen de seniorenmiddag. Geef onderlinge
verbondenheid.

dinsdag 27 januari 2026 | Vandaag gedenken we de
miljoenen slachtoffers van de Holocaust en al het
onrecht dat voortkwam uit antisemitsme. Bewaar ons
voor onverschilligheid, en maak ons mensen die
hiertegen opstaan.

woensdag 28 januari 2026 | We raken steeds meer
afhankelijk van technische apparaten en het internet.
Heer, geef dat technologie ons dient zonder ons te
beheersen.

donderdag 29 januari 2026 | We bidden met Liza dat
Zijn kinderen in alles en onder alle omstandigheden
verbonden blijven met Jezus Christus en daardoor
Kracht ontvangen om aan het verlangen van de Vader
te volden: leerlingen te maken onder landgenoten, die
Hem nog niet kennen.

vrijdag 30 januari 2026 | Heer, dank U voor de Open
Maaltijd en voor ieder die kookt, serveert en
aanschuift. Zegen de ontmoeting aan tafel, zodat
mensen zich gezien voelen en er ruimte is voor warmte
en hoop.

zaterdag 31 januari 2026 | Heer, dank U voor het
koningshuis en voor hun taak in ons land. Geef hen
wijsheid, bescherming en een hart dat gericht blijft op
recht en dienstbaarheid.

Heb je gebedspunten of ideeén voor de gebedskalender van december?
Stuur een mailtje naar gebedskalender@jeruzalemkerkzwolle.nl.

Hartelijke groet, Alita en Marjan Petersen & Tineke van ‘t Ende
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