Een levend kerstverhaal

Kerst met Assendorp 2025

Welkom

iy Samenzang ‘Komt allen tezamen’

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde,

komt nu, o komt nu naar Bethlehem.

Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren,

komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden, die Koning.

De hemelse eng'len, riepen eens de herders,

weg van de kudde naar 't schamel dak.

Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden.
Komt, laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden, die Koning.

O kind, ons geboren, liggend in de kribbe,

neem onze liefd' in genade aan!

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden, die Koning.

Gebed

s

ip Kapper Lisette en dominee Gert-Jan zingen: ‘Stille nacht, heilige nacht

Start van het Kerstverhaal

1. Werkplaats van Jozef

2. Engelenkoor

J3 Kinderkoor zingt: ‘Wij zijn op weg naar Betlehem’
Wij zijn op weg, naar Bethlehem.

Wij volgen de ster, die leidt ons naar Hem.

Met mirre en wierook en geschenken van goud,

zijn onze zadeltassen tot de rand toe volgestouwd.

Een Kind is geboren

in Bethlehem

Hij wordt de nieuwe Koning
alle eer aan Hem!

Wij zijn op weg, naar Bethlehem.
Wij volgen de ster, die leidt ons naar Hem.
Waar moeten wij heengaan, linksaf of rechtdoor?



Kijk in het verre oosten gaat de ster ons voor.

Een Kind is geboren

in Bethlehem

Hij wordt de nieuwe Koning

alle eer aan Hem!

Hij wordt de nieuwe Koning

alle eer, alle eer, alle eer aan Hem!

3. De herauten

4. De herders
» Koortje:
He!

He, jij!

He!

He, jij!

Herder:
‘Ik heb iets te vertellen, dus wees eens even stil’
» Koortje: Wat maken jullie toch een hoop kabaal

Herder:
‘Luister, ik zeg, luister, naar wat hij je zeggen wil.
» Koortje: Ha! Zeker weer zo’n sterk verhaal!

Herder:
‘De hemel die brak open en een engel sprak ons aan’
» Koortje: Wat hebben jullie toch een fantasie

» Koortje:

Ik zeg je: wie verzint zoiets? Ik geloof pas iets als ik het zelf heb gezien!
He!

He, jij!

He!

He, jij!

Herder:
‘De engel had een boodschap, voor ons, maar ook voor jou’
i Koortje: Maak je over mij niet ongerust

Herder:
‘Het gold voor iedereen dus ook voor jullie, luister nou’
» Koortje: ‘t Is drie uur ‘s nachts laat ons toch met rust!

Herder:
‘Een koning is geboren hier in Bethlehem’



» Koortje: Heb je het gedroomd misschien?

Ik zeg je: wie verzint zoiets? Ik geloof pas iets als ik het zelf heb gezien!
He! Een stralend licht, een engelenstem. He! Een koningszoon in Bethlehem.
He! Een stralend licht, een engelenstem. He! Een koningszoon in Bethlehem.

Ik zeg je: wie verzint zoiets? Ik geloof pas iets als ik het zelf heb gezien!

5. De wijzen

ip Kapper Lisette zingt: ‘Licht in de nacht’

Het goede nieuws - kerstboodschap door ds. Gert-Jan Codée
J3 Kinderkoor zingt: ‘Jezus laat ons stralen’

Buiten is het donker

De nacht lijkt eindeloos

Maar Jezus kwam ons redden
En nuis er weer hoop

Hij kwam met licht en liefde
Hij kwam echt heel dichtbij
Ja, als je goed naar mij kijkt
Dan zie je Hem in mij

Jezus laat mij stralen
Zoals een mooie ster
Overal waar ik ben
Schijnt Zijn licht
Jezus laat mij stralen
Ik schitter als de zon
En overal waar ik ben
Schijnt Zijn licht

Buiten is het donker

De nacht lijkt eindeloos

Maar Jezus kwam ons redden
En nuis er weer hoop

Hij kwam met licht en liefde
Hij kwam echt heel dichtbij
Ja, als je goed naar mij kijkt
Dan zie je Hem in mij

Jezus laat mij stralen
Zoals een mooie ster
Overal waar ik ben
Schijnt Zijn licht
Jezus laat mij stralen
Ik schitter als de zon
En overal waar ik ben
Schijnt Zijn licht



Jezus laat ons stralen
Zoals een mooie ster
Overal waar wij zijn
Schijnt Zijn licht

Jezus laat ons stralen
Wij schitteren als de zon
En overal waar wij zijn
Schijnt Zijn licht

En overal waar wij zijn

Schijnt Zijn licht

6. Paleis van Koning Herodes
7. De poort van Betlehem

8. De kerststal

9. Sluiting en zegen

iy Samenzang: ‘Vrolijk Kerstfeest iedereen!’

1. Won-der-ba-re Raadsman ( Wonderbare Raadsman)
Ster-ke God ( Sterke God)

Eeu-wi-ge Va-der ( Eeuwige Vader)

Vre-de-vorst (Vredevorst)

Een Kind is ons gebo-ren.
Een Zoon is ons ge-ge-ven
En Zijn heer-schappij duurt voor eeu-wig.

Vrolijk kerstfeest iedereen!

2. Vre-de voor de we-reld ( Vrede voor de wereld )
heeft Hij ge-bracht ( heeft Hij gebracht)

Vrij-heid voor de vol-ken ( Vrijheid voor de volken )
Lichtin de nacht ( Lichtin de nacht)

Een Kind is ons gebo-ren.
Een Zoon is ons ge-ge-ven
En Zijn heer-schappij duurt voor eeu-wig.

Vrolijk kerstfeest iedereen!

3. Vre-de voor de we-reld ( Vrede voor de wereld )
heeft Hij ge-bracht ( heeft Hij gebracht)

Vrij-heid voor de vol-ken ( Vrijheid voor de volken )
Lichtin de nacht ( Lichtin de nacht)

Een Kind is ons gebo-ren.
Een Zoon is ons ge-ge-ven



En Zijn heer-schappij duurt voor eeu-wig.
Vrolijk kerstfeest iedereen!

Een Kind is ons gebo-ren.

Een Zoon is ons ge-ge-ven

En Zijn heer-schappij duurt voor eeu-wig.
Vrolijk kerstfeest iedereen!



