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Johannes 1: 14

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond
(en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van
de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.
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Jeruzalemkerkgemeente
Geworteld in Christus

Maandag 1 december | De kerkenraad stelt deze week
de verkiezingslijst samen voor de kerkenraads-
verkiezingen. Heere, wilt U Uw zegen en wijsheid
geven.

Dinsdag 2 december | Bidt dat onze Vader onder hen,
die Hem willen volgen, Zijn gaven wil uitstorten om tot
een krachtig gemeenteleven te kunnen komen in
gehoorzaamheid aan Zijn Heilige Geest. We willen
bidden voor dit mooie gebedspunt van Liza, maar dit
geldt ook voor onze gemeente.

Woensdag 3 december | Vandaag komt mannen-
vereniging Calvijn bij elkaar om na te denken over
Daniél 8. Heere, wat fijn om samen te leren uit Uw
Woord. Geeft U een gezegende middag.

Donderdag 4 december | We bidden voor mensen die
chronisch ziek zijn. Als het elke dag moeite kost om uit
je bed te komen en de dagelijkse dingen te doen, wilt
U, Heere, een bron van kracht en energie zijn. U bent
erbij.

Vrijdag 5 december | Dank U wel dat we vandaag het
sinterklaasfeest mogen vieren. We bidden dat heteen
mooie dag wordt voor de kinderen. We denken hierbij
aan mensen die het financieel moeilijk hebben.

Zaterdag 6 december | Dank U wel voor vrije tijd. Wilt
U ons leren om de door U gegeven tijd goed te
besteden. Misschien minder social media en meer
naar buiten. Of goed uitrusten om weer kracht op te
doen voor de nieuwe week.

Zondag 7 december | We vieren vandaag het Heilig
Avondmaal. We mogen onze harten opheffen naar de
Hemel, omdat de Heere Jezus voor ons gestorven is.
U wilt een persoonlijke relatie met ons. Door Jezus’
bloed kan dat, Heere dank U wel!

Maandag 8 december | Heere wilt U bij ons zijn in deze
drukke decembermaand. Naast je baan, je familie, je
vrienden en de kerk is het goed om tijd vrij te maken
voor U. U hoort onze hoogste prioriteit te zijn, is dat
ook zo in uw/jouw leven?

Dinsdag 9 december | Wat leuk! Morgen worden er
kerststukjes gemaakt in de kerk. Geeft U inspiratie,
creativiteit en plezier.

Woensdag 10 december | Dag van de mensen-
rechten | Er is zoveel leed en onrecht in deze wereld.
Ook zijn er nog genoeg landen waar geen
godsdienstvrijheid heerst, waar U niet beleden mag
worden. Wilt U kracht geven om vol te houden. Geef
de vervolgers inzicht zodat het lijden stopt.

Donderdag 11 december | Ergens in deze tijd vindt de
verkiezing van ambtsdragers plaats. Wilt U de
kandidaten wijsheid geven in de keuzes die ze moeten
maken. Wij willen in gebed om hen heen staan.

Vrijdag 12 december | We danken U Vader voor Uw
onvoorwaardelijke liefde. U houdt van ons zoals we
zijn, unieke personen, gemaakt naar Uw beeld.

Zaterdag 13 december | Heere, we vragen Uw zegen
voor onze dominee. Wilt U hem met Uw Heilige Geest
inspireren en helpen in deze drukke maand.

Zondag 14 december | Morgen komen de senioren bij
elkaar voor een gezamenlijke kerstviering. Wilt U hen
een gezegende middag geven, waarin de geboorte van
onze Zaligmaker centraal staat.

Maandag 15 december | In deze tijd waarin er een
asielzoekerscrisis is, willen we bidden voor wijsheid
voor de (komende) regering. Er zijn veel vluchtelingen,
weinig plekken en veel demonstraties. Vandaag op
naturalisatiedag mogen we nieuwe Nederlanders
welkom heten, Heere geeft U dat we dit met een
gunnend hart doen.

Dinsdag 16 december | 14-22 december vindt het
Joodse Chanoekafeest plaats. We bidden dat de
Joden het wereldwijd in vrijheid en vrede mogen
vieren, wat niet meer vanzelfsprekend is. Maar ook dat
zij Jezus, Het Licht der Wereld mogen leren kennen.

Woensdag 17 december | Naast de open maaltijd die
gehouden wordt, denken we ook aan de Voedselbank.
We danken ervoor dat er zoveel ingezameld is rond
Dankdag. Voor ons is die actie weer voorbij, maar voor
de mensen die de voedselbank nodig hebben, is het
elke dag weer moeilijk. We willen speciaal voor hen
bidden.



Donderdag 18 december | We danken samen met Liza
voor Gods trouwe zorg, voor de groei van het werk en
voor de mogelijkheid om kinderen en ouders in de
sloppenwijken te helpen.

Vrijdag 19 december | Vanavond wordt er een
kerstsamenzang georganiseerd in de Jeruzalemkerk
met een zandtekenaar. We bidden om een gezegende
avond, tot eervan U.

Zaterdag 20 december | We denken aan al de
vrijwilligers in de kerk. Wat fijn dat ze er zijn, daar zijn
we erg dankbaar voor. Wat kunt u/jij bijdragen in het
gemeentewerk? We lazen dat er nog iemand gezocht
wordt voor het kerkteam van Sonrise...

Zondag 21 december | Vandaag wordt er voor
verschillende kerstactiviteiten geoefend. Wilt u zijn bij
de kinderen die oefenen voor de Kerstmusical en
gemeenteleden die oefenen in het gemeentekoor
voor Eerste Kerstdag. We danken U voor zoveel
muzikaliteit!

Maandag 22 december | Vanaf vandaag hebben de
kinderen en jongeren Kerstvakantie. Wat fijn om vrij te
zijn en even geen verplichtingen te hebben.

Dinsdag 23 december | We denken aan hen die aan
huis gebonden zijn. Wilt U Het Licht zijn in de donkere
dagen en wilt U hen die wel mobiel zijn leren om
lichtpuntjes voor anderen te zijn.

Woensdag 24 december | Op deze Kerstavond mogen
we samen met de wijk Assendorp de geboorte van de
Heere Jezus vieren. Dank U wel voor de mogelijkheid
om het evangelie te delen met onze buurtgenoten.
Dat Uw Licht mag schijnen door ons.

Donderdag 25 december | Heere, we prijzen Uw grote
Naam. We danken U voor het grote wonder dat Jezus
naar ons mensen toekwam. Er is redding door Zijn
komst. Redding van onze zonden en uitzicht op een
eeuwig leven bij U. Halleluja!

Vrijdag 26 december | Wat een rijkdom, nog een
feestdag om te vieren dat het nooit meer helemaal
donker zal worden. Christus is gekomen om Licht te
brengen. Hij heeft de duisternis overwonnen. Zegent
U de Kerstmusical die vandaag opgevoerd wordt.

Zaterdag 27 december | Bidt dat onze Vader meer
werkers zal uitzenden in en naar Arabische landen om
Hem bekend te maken in daad en woord.

Zondag 28 december | Gisteren hebben we gebeden
voor zendingswerkers. Vandaag willen we dat ook
doen voor onze zendingswerkers, ook hen die via de
GZB zijn uitgezonden.

Maandag 29 december | Heere, dank U wel dat U ons
de Bijbel heeft gegeven, waar we elke dag opnieuw uit
mogen lezen. Wij als gezin vinden het fijn om als
aanvulling het dagboekje ‘Een handvol koren’ van de
GZB te gebruiken.

Dinsdag 30 December | Zo aan het einde van het jaar
bidden voor onze kerkelijke gemeente. Wilt U ons
zegenen in de onderlinge contacten. Laten we naar
elkaar blijven omzien in het nieuwe jaar.

Woensdag 31 December | Bij verschillende gezinnen
is het een traditie om op deze dag Psalm 90 te lezen
over “De eeuwige God en de vergankelijke mens”. Vers
1: “Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, U bent
ons een toevlucht geweest van generatie op
generatie”. Zo kunnen we het jaar goed afsluiten, maar
ook hoopvol beginnen met het nieuwe jaar! Vers 17:
“De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons;
bevestig het werk van onze handen over ons, ja, het
werk van onze handen, bevestig dat”.

Heb je gebedspunten of ideeén voor de gebedskalender?
Stuur een mailtje naar gebedskalender@jeruzalemkerkzwolle.nl.

Hartelijke groet, Marjan en Alita Petersen en Tineke van ‘t Ende
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