
Woensdag 1 oktober | Heere, we danken dat we na 
een fijn startweekend weer mogen starten met het 
winterseizoen. Vanavond komen de belijdenis-
catechisanten voor het eerst samen. Heere geeft U 
goede gesprekken en geloofsverdieping. 

Donderdag 2 oktober | De joden vieren Jom Kippoer of 
de Grote Verzoendag, 10 dagen na het Joodse 
Nieuwjaar om in het reine te komen met elkaar en met 
God voor het komende jaar. Laten we bidden dat zij 
ook de grote Verzoener Jezus mogen leren kennen. 

Vrijdag 3 oktober | Dag voor de ouderen, zeker bij het 
afscheid van de zomer en het naderen van de 
herfst/winter kan het moeilijk zijn. we mogen bidden 
voor Gods zegen en nabijheid. 

Zaterdag 4 oktober | Vandaag vindt de jaarlijkse 
rommelmarkt bij de Jeruzalemkerk plaats. Heere, we 
bidden voor een mooie dag met een mooie opbrengst 
voor het werk dat de jongeren gaan doen in Albanië. 

Zondag 5 oktober | Vandaag op Israëlzondag mogen 
we als gemeente in het bijzonder rondom het volk 
Israël staan en voor hen bidden. Ook gaat Aad van der 
Maas voor als afronding van zijn werk in Albanië. 
Heere, geeft U een gezegende dienst.  

Maandag 6 oktober | Tot vandaag kunnen er rook-
worsten besteld worden.  Met de opbrengst wordt het 
vernieuwingstraject Cesta Obnovy (Pad van 
Vernieuwing) ondersteund, waarmee video- en online 
materialen voor de Tsjechische kerken aanschaft 
kunnen worden. 

Dinsdag 7 oktober | 2 jaar na de bloedige overval door 
Hamas. We bidden om vrede en stabiliteit in Israël. 
We bidden voor alle slachtoffers om kracht en troost.  

Woensdag 8 oktober | Van 6 tot 13 oktober viert Israël 
het Loofhuttenfeest, de herinnering aan de bevrijding 
uit Egypte. In hun Loofhutten kunnen zij de hemel zien 
en beseffen ze dat God hen beschermt. God, zie in 
genade op hen neer.  

Donderdag 9 oktober | De 16+ catechisatie groep gaat 
vandaag naar een concert van Sefa. Heere, zegent U 
de activiteiten die georganiseerd worden voor deze 
groep jongeren.  

Vrijdag 10 oktober | Vandaag is het de internationale 
dag van de mentale gezondheid. Heere, leer ons om 
met bewogenheid en begrip om te gaan met mensen 
die worstelen met psychische problemen. Help ons 
om ruimte te geven, te luisteren en steun te bieden 
waar mogelijk. 

Zaterdag 11 oktober | We bidden voor jonge gezinnen 
in de gemeente. Wees bij hen in de (christelijke) 
opvoeding van de kinderen. We denken terug aan de 
doopdienst van 21 september waar wel 4 baby’s 
gedoopt mochten worden, wat een zegen! Wij als 
gemeente hebben daarin ook de taak om hen bij te 
staan. 

Zondag 12 oktober | We bidden voor de kerkenraad en 
de dominee. Helpt U hen bij de taken die zij hebben in 
onze gemeente. We bidden om de Heilige Geest Die 
kan inspireren en helpen. 

Maandag 13 oktober | Vanavond is er een open 
maaltijd. We danken U voor de organisatoren en de 
andere vrijwilligers die deze avonden mogelijk maken. 
Wilt U een goede, gezellige maaltijd geven met elkaar? 

Dinsdag 14 oktober | Oktober is de maand van 
stoptober, een maand waarin mensen proberen te 
stoppen met roken. Heer geeft U doorzet-
tingsvermogen. Leer ons om goed voor ons lichaam te 
zorgen.   

Woensdag 15 oktober | Heere, in een wereld vol 
afleiding danken wij U dat U ons blijft roepen. Help 
ons te focussen op wat echt telt: leven met en voor U. 
Geef ons een zuiver hart en een helder doel. 

Donderdag 16 oktober | Vandaag is een dag waarop 
voedsel centraal staat en er wereldwijd aandacht voor 
voedselzekerheid wordt gevraagd. Heere, wij danken 
U voor alle overvloed die wij hier in Nederland 
hebben. Wilt U ons leren om rijkdom en voedsel goed 
te verdelen. 

Vrijdag 17 oktober | Eind oktober hoopt een groep 
jongeren van onze gemeente te vertrekken naar 
Albanië om daar praktisch werk te verrichten en ook 
op sociaal gebied bezig te zijn. Geeft U goede 
contacten en zegen op hun werk. 

Gebedskalender | oktober 2025 

  Want de HEERE is goed,  
  Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,  
  Zijn trouw van generatie op generatie.   
  Psalm 100: 5 

 

 



Zaterdag 18 oktober | Heere, wat een zegen dat er 
vakanties zijn. Dank U voor tijd van rust en 
ontspanning in deze herfstvakantie. Wilt U ook de dag 
van de Vakantie Bijbel Club zegenen die komende 
week plaatsvindt. 

Zondag 19 oktober |  Heere, we danken U voor de visie 
van Stichting Sarfath, het ondersteunen van het werk 
in het land van zand en kamelen in gebed en 
financieel. Wilt u voorzien in nieuwe bestuursleden? 

Maandag 20 oktober | We bidden voor de (financiële) 
situatie van de PGZ (Protestantse Gemeente Zwolle). 

Dinsdag 21 oktober | We bidden voor het Jubi Riba 
vertaalteam, dit werd gevraagd in de nieuwsbrief van 
Chris Lyndon. Wilt U hen vervullen met inspiratie door 
Uw Heilige Geest en hun werk zegenen, zodat steeds 
meer mensen U mogen leren kennen in hun eigen 
taal. 

Woensdag 22 oktober | Heere, wees dichtbij hen die 
lijden onder ziekte of verdriet. Wilt U hen troosten en 
kracht geven. Neem een moment om stil te staan bij 
wie in jouw omgeving dit nodig heeft. Misschien kun je 
iets van je laten horen met een kaartje of een 
telefoontje. 

Donderdag 23 oktober | We danken U voor de 19 
Bijbelkringen in onze gemeente. Wilt U met Uw Geest 
aanwezig zijn in elke groep dit seizoen. Help ons om 
niet alleen te leren over het leven van Daniël, maar 
ook te ontdekken wat zijn geloof, moed en trouw aan 
U betekenen voor ons eigen leven vandaag. 

Vrijdag 24 oktober | Vanavond ontmoeten de jongeren 
van Brick elkaar. Heere, geef hen een gezellige en 
gezegende tijd samen. Wilt U de leiding zegenen en 
begeleiden bij het organiseren van mooie avonden en 
activiteiten.  

Zaterdag 25 oktober | Vandaag vieren we het 70-jarig 
bestaan van Open Doors. Jezus roept ons op tot liefde 
en eenheid onder elkaar. Niet strijd, maar liefde is het 
antwoord van de kerk op onderdrukking. Gods werk 
gaat onverminderd voort; christenen wereldwijd 
blijven trouw getuigen, ook al mogen ze vaak niet 
vrijelijk voor hun geloof uitkomen. 

 

 

Zondag 26 oktober | Heere, we danken voor deze 
rustdag. Wilt U ons vandaag toerusten voor de nieuwe 
week. Wat fijn dat we een uurtje langer mogen slapen 
om goed uitgerust de dag te beginnen. 

Maandag 27 oktober | Vandaag is er een senioren-
middag met bezoek van een diaconaal pastor 
Gevangenzorg Zwolle. Zij zal vertellen over haar 
bijzondere werk onder de gevangen medebroeders en 
-zusters. Wilt U het pastorale werk bij de gevangenen 
zegenen.  

Dinsdag 28 oktober | We bidden voor de kerkleiders en 
de gemeenten in het Midden-Oosten. Bid dat zij 
ongeacht de moeizame omstandigheden verdieping 
en groei in de Here Jezus zullen ervaren.  

Woensdag 29 oktober |  We bidden voor de politieke 
situatie in ons land. Vandaag mogen we onze stem 
laten horen tijdens de Tweede Kamer verkiezingen. 
We bidden om wijsheid bij het samenstellen van een 
nieuwe regering. 

Donderdag 30 Oktober | Ondertussen is Mirthe 
Schaap al ruim een maand in Praag, waar ze haar 
steentje mag bijdragen aan het Studenten netwerk. 
Wij hopen dat ze haar plekje al een beetje gevonden 
heeft en bidden om Gods nabijheid. 

Vrijdag 31 Oktober | Dank God voor Hervormingsdag, 
het moment waarop we stilstaan bij de 
kerkhervorming. Dank dat het Woord van God toen 
opnieuw centraal werd gesteld. Bid dat Zijn Woord 
ook vandaag de basis mag blijven voor geloof, 
prediking en leven. 

 

 

 

 

Heb je gebedspunten of ideeën voor de gebedskalender? 

Stuur een mailtje naar gebedskalender@jeruzalemkerkzwolle.nl. 

Hartelijke groet, Marjan en Alita Petersen en Tineke van ‘t Ende 
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