
Vrijdag 1 augustus  | Vorig jaar waren wij in Oostenrijk 
op vakantie. Wat genoten we van de schitterende natuur: 
blauwgroene meren, steile rotspartijen, groene almen 
en heldere watervallen. Ver van het vlakke Nederland 
ging Ps. 121 nog meer voor ons leven. Vanwaar komt 
uw/jouw hulp? 

Zaterdag 2 augustus  | “Dag van de mosterd”. De Here 
Jezus gebruikte het beeld van het mosterdzaadje bij een 
klein geloof. Uit zoiets kleins kan iets heel groots 
groeien. Heere, wilt U ons geloof doen groeien, zodat wij 
tot grote daden ter ere van U mogen komen. 

Zondag 3 augustus  | We danken U voor het werk dat ds. 
Codée in en rondom de Jeruzalemkerk mag doen. Wilt U 
de familie Codée een goede vakantie geven. Zegent U de 
voorgangers die aan het werk zijn. 

Maandag 4 augustus  | Er zijn veel mensen op reis in 
deze vakantietijd, maar zijn wij niet allemaal op reis, elke 
dag van ons leven?  De band LEV zingt in een lied ”U bent 
de bestemming èn U bent de reis”. Wat een diepe 
betekenis. Heere, wij willen elke dag leven met en voor 
U. U bent ons doel. Leer ons om te wandelen met U. 

Dinsdag 5 augustus  | Heere, wij danken U voor het 
mooie bedrag dat opgehaald is via de zendingsbussen 
voor het verbouwen van een woning tot kerk in Zvezde in 
Albanië. Wilt U dit project zegenen en helpen bij de 
bouw, zodat de Christenen straks een fijne plek hebben 
om samen te komen. 

Woensdag 6 augustus  | We bidden om vrede en 
veiligheid voor plekken waar nog steeds oorlog is. Wilt U 
regeringen en wereldmachten wijsheid geven en bereid 
maken om een einde te maken aan het geweld. Er is 
zoveel verdriet en ellende. Heere, geeft U uitkomst! 

Donderdag 7 augustus  | Vader, dankUwel dat U voor 
ons zorgt. Soms zien we dat niet. U lijkt zo ver weg. We 
kunnen misschien zelf niet bidden. Dan mogen we 
weten dat de Heere Jezus voor ons pleit bij U. Geeft U 
rust en vertrouwen. 

Vrijdag 8 augustus  | Heere, we denken aan de langdurig 
zieken. Wat kan het een lijdensweg zijn als je geen 
energie hebt. Als je allerlei lichamelijke of geestelijke 
klachten hebt, waardoor alles wat je onderneemt 
moeilijk is. Heere, wilt U moed geven en lichtpuntjes en 
als het mogelijk is genezing. 

Zaterdag 9 augustus  | “Dag van de boekenliefhebber”. 
Je hebt tegenwoordig overal een dag voor… Laten we 
vandaag vooral aandacht geven aan het belangrijkste 
boek in de wereld: de Bijbel! Heere, dankUwel voor Uw 
Woord, een leidraad voor elke dag in ons leven  

Zondag 10 augustus  | Rustdag. Je zou het bijna 
vergeten. Alles gaat maar door. Je kunt gewoon naar de 
supermarkt, naar de stad of naar de film. Waarom had 
de Heere God ook alweer een rustdag gegeven? Het is 
een geschenk van God om te mogen rusten op deze 
heilige dag. Dank God hiervoor! 

Maandag 11 augustus  | Open Maaltijd. Vandaag mag 
er weer samengekomen worden in de Jeruzalemkerk om 
samen te genieten van het eten, om te praten en om te 
bidden. Geeft U Uw zegen. 

Dinsdag 12 augustus  | Heere, we bidden voor de 
ouderen in de gemeente. Wilt U hen bemoedigen als het 
steeds moeilijker wordt, lichamelijk en/of geestelijk. Wat 
kunnen wij veel leren van hun doorleefd geloof, wijze 
woorden, biddende handen. Wilt U laten voelen dat ze 
geliefd zijn en gewaardeerd worden. 

Woensdag 13 augustus  | Wat kunnen wij doen voor een 
ander? Voor wie laten wij ons licht schijnen?  Het hoeft 
niet groot te zijn. Bid, stuur een appje, schrijf een kaart, 
zing een lied, drink samen een kopje koffie . “Hij wenst 
dat ieder, tot Zijn ere schijn’, jij in jouw klein hoekje en ik 
in ‘t mijn”. 

Donderdag 14 augustus  | We bidden voor een ieder die 
graag op vakantie zou willen zijn, maar die door 
omstandigheden thuis is. Wat kan dat moeilijk zijn. Ook 
voor kinderen. Na de vakantie vraagt iedereen op school 
wat je gedaan hebt en waar je geweest bent. Wilt U 
mogelijkheden geven zodat er toch genoten kan worden 
van de vrije tijd. 

Vrijdag 15 augustus  | We bidden voor de 
zendingswerkers die wij met gebed en met geld 
ondersteunen. Wilt U hen blijven motiveren en 
inspireren om hun werk te kunnen doen. Wilt U zegen 
geven. 
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  1. Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar  
  de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.  
  2. Mijn hulp is van de HEERE, die hemel 
  en aarde gemaakt heeft.  

  Psalm 121: 1-2 

 

 



Zaterdag 16 augustus  | Heere, deze tijd kan ook een tijd 
van bezinning zijn. Wat heb je het afgelopen half jaar 
allemaal gedaan. Was dat eigen verdienste? Misschien 
vond je een nieuwe baan, mocht je een studie afronden. 
Heere God, dankUwel! 

Zondag 17 augustus  | Volgende week is er weer een 
wijkkring die koek en baksels meeneemt en helpt met 
koffie- en theeschenken. We zijn maar verwend met al 
die helpende handen. Heere, dankUwel voor alle 
vrijwilligers in onze gemeente. 

Maandag 18 augustus  | Vakantiebijbelclub. Deze 
week wordt de VBK georganiseerd. Wilt U fijne dagen 
geven waarop de kinderen mogen genieten, maar 
bovenal mogen horen van U. Zegent U de leiding. Geef 
inspiratie en motivatie. 

Dinsdag 19 augustus  |  “Belofte maakt schuld” is een 
bekend gezegde. Ik ben me ervan bewust dat, als ik 
tegen iemand zeg: “Ik zal voor je bidden”, dat ik dan ook 
echt niet moet vergeten! Wat me helpt is een lijstje 
waarop ik alle namen schrijf. Heere, bij U is niemand 
verborgen. U heeft geen lijstje nodig. Hoor ons gebed! 

Woensdag 20 augustus  |  We vragen Uw zegen voor het 
evangelisatiewerk dat gedaan mag worden op campings 
en vakantieparken. Wilt U Uw Heilige Geest geven zodat 
de liefde van U gevoeld mag worden en harten mogen 
opengaan. 

Donderdag 21 augustus  | We bidden voor de 
schepping. Wilt U ons helpen om goed te zorgen voor de 
natuur en onze leefomgeving. 

Vrijdag 22 augustus  | Elke vrijdag is er huiskamer 
Assendorp, ook in de zomer. Wat fijn dat de 
Jeruzalemkerk een plek mag zijn waar je heen kunt gaan 
voor een gesprekje of een spelletje onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Zegent U de mensen die 
samenkomen. 

Zaterdag 23 augustus  |  De laatste zaterdag in de 
zomervakantie voor regio Noord. We bidden voor  een 
goede start van het nieuwe (basis)schooljaar. Dat de 
kinderen en jongeren en hun leerkrachten, uitgerust, vol 
nieuwe energie mogen beginnen in dit nieuwe 
schoolseizoen. 

Zondag 24 augustus  | Heere, we bidden voor iedereen 
die het mogelijk maakt om naar de kerk te kunnen gaan 
of de dienst op afstand te kunnen volgen. DankUwel voor 
de mogelijkheden die wij in ons land hebben. Bovenal 
danken wij U dat wij dat in vrijheid kunnen doen. We 
bidden voor de vervolgde Christenen. 

Maandag 25 augustus  | In deze nieuwe week vragen 
wij of U ons wilt helpen bij alles wat er op ons pad komt. 
Heere, wij willen in afhankelijkheid van U leven en op U 
vertrouwen.  

Dinsdag 26 augustus  | We bidden voor alle 
voorbereidingen die er gedaan worden voor het nieuwe 
winterseizoen (zoals bijvoorbeeld het startweekend). 
We vragen Uw zegen, daar is alles aan gelegen. 

Woensdag 27 augustus  | We bidden voor de 
gemeenteleden die in het ziekenhuis liggen of 
opgenomen zijn in een verpleegtehuis of 
revalidatiecentrum. Zegent U de mensen en middelen 
die ingezet worden om te helpen. 

Donderdag 28 augustus  |  Heere, we danken U dat we 
bij U mogen komen als we verdriet hebben. Als we 
geliefden moeten missen. De band Sela zingt een tekst 
die erg aanspreekt: “God, U kent de namen van de 
mensen die we missen. Geliefden, die nog steeds met 
ons verweven zijn. Wij voelen hier de leegte, zij rusten in 
Uw vrede. God, U bent de vader van de mensen uit de 
tijd”.  

Vrijdag 29 augustus  | We bidden voor mensen die het 
moeilijk hebben omdat ze alleengaand zijn. Mensen die 
graag kinderen wilden ontvangen, maar nooit ouders 
werden. Mensen met onvervulde verlangens. Heere, 
geef hen rust in wat niet veranderd kan worden en kracht 
om verder te gaan. 

Zaterdag 30 Augustus  | Heere, dankUwel dat er weer 
zoveel kerkelijke activiteiten kunnen worden opgestart. 
We willen bidden voor ds. Codée en voor de Kerkenraad. 
Geeft U wijsheid en rust bij het voorbereiden van de 
preken en bij beslissingen die genomen moeten worden. 

Zondag 31 Augustus  | Aan het einde van deze maand 
zijn we verbaasd dat er alweer een maand voorbij is….of 
is juist het omgekeerde voor u/jou van toepassing? Aan 
de dagen lijkt geen einde te komen... Je verveelt je of u 
voelt zich erg eenzaam. Heere, wilt U doel en uitzicht 
geven. Geeft U mensen die kunnen helpen door 
aandacht en liefde te geven en door te bidden voor 
elkaar! 

 

 

 

 

Heb je gebedspunten of ideeën voor de gebedskalender van September? 

Stuur een mailtje naar gebedskalender@jeruzalemkerkzwolle.nl. 

Hartelijke groet, Marjan en Alita Petersen en Tineke van ‘t Ende 
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